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WE ARE THE PEOPLE, 
WE ARE RIGHT, WE WILL WIN! 
JOIN US, LET US UNITE, 
FIGHT AND WIN! 


THE REAL TERRORIST 
TS THE DIPERIALISM 


The guerrillas continue to 
“be the hope of the peoples 


AGAINST IMPERIALISM AND OLIGARCHY 


Revaolutionary political review from Turkey and Kurdistan 


Our answer a fascism's massacre: 
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^ WE MUST FIGHT IMPERIALISM! YENİ ŞEHİTLERİ GÖZE ALAN Imperialism has no right tra AGRAR IC Bin İDEOLOJİ YENİLMEZ! 
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Hello, 


We greet you with the first issue of our Devrimci Sol (Revolutionary Left) publication in English. 


Imperialism says, "We will not allow Marxism-Leninism to bring hope to the world again!” 


We say that we will spread Marxism-Leninism all over the world and make it the only hope of liberation for the peoples. 


Imperialism imposes conciliation, surrender and liquidation on the peoples of the world. 


It condemns the revolutionary movements to decay and annihilation with the policies of reconciliation, surrender and liquidation. 


In these conditions, we are issuing Devrimci Sol in English, to spread Marxist-Leninist ideology throughout the world and by making the flag of Marxism-Leninism stronger in the face of the ideological attacks of imperialism around the world. Imperialism will not end revolutions in the world, it will not end Marxism-Leninism, we will win! 


Billions condemned to hunger and poverty; occupied, burned, destroyed countries; peoples of the world massacred, enslaved, tortured, raped by imperialist forces... this picture shows how much the brutality of imperialist banditry has worsened in today's world. 


As imperialism has created this picture, it also steps up its aggression and brutality, and it brings its own end closer. Because they see that "the 21st century will be a century of uprisings!" as they said. 
The peoples' only hope and only liberation is Marxist-Leninist ideology. As the imperialists know this, “we will not allow Marxism-Leninism to bring hope to the world again!" and they increased their attacks on Marxist Leninist organisations. They stepped up their policies of surrender and liquidation to end them, to make them surrender ideologically, to destroy them first ideologically and then physically. 
They have also gained significant results in their policies around 


the world. 


The consciousness of the peoples is clouded by the compromises and peace processes with imperialism and its local collaborators. The concepts of class and class war are being distorted and forgotten. Never were the exploiters/the exploited, the oppressors/the oppressed, the colonialists/the colonised peoples, the rich/the poor, the well-fed/the hungry on the same side. 


They will not be able to prevent Marxist-Leninist ideology from bringing hope to the world against the policies of surrender and liquidation. Because they can't change the course of history. The flow of history shows that imperialism will be destroyed, socialism will be replaced, and Marxist Leninist ideology will prevail all over the world. 


As much as the imperialists and their local collaborators to their heart's content shouted, "We have finished, made surrender, destroyed Marxist-Leninist organisations!", from here we shout out for our part that: No, we are not finished, we will not be finished! We'll finish you! As long as there is hunger, poverty, exploitation and oppression in the world, as long as there is imperialism and fascism in this world, those who resist and fight will not end! Marxism-Leninism will not end! The peoples fight and hope for liberation will never cease! 


We are the name of this hope, this fight! 


In this process, when imperialism is increasing its attacks to prevent Marxism-Leninism from becoming a hope in the world, we are fulfilling our duty to spread the ideology of Marxism-Leninism across the world in the face of these attacks with our Devrimci Sol English-language publication. 


We are against the policies of surrender and liquidation! 


Marxism-Leninism is the only true hope of all the peoples of the world, the only true liberation! 


There is no “peace-reconciliation” with imperialism and fascism! 
The liberation of peoples is not possible without fighting against imperialism and fascism, without stepping up the war. Without war, without escalating it, without organising the peoples for this war, without breaking down the system of oppression and exploitation 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with this war, the liberation of the peoples is not possible. 


We will spread and perpetuate our war against imperialism and its domestic collaborators against fascist powers all over the world! 
We will be hope for those without hope! 


We are taking another step towards fulfilling this mission with our Devrimci Sol English- language publication... 


THOSE WHO DO NOT FIGHT FOR REVOLUTION CANNOT BE CONSIDERED SOCIALIST! 


THE ONLY ROAD IS REVOLUTION, THE ONLY LIBERATION IS SO-CIALISM! 


THE ROAD OF LIBERATION IS THE ROAD OF MARXISM-LENIN-ISM! 


WE WILL DEFEAT FASCISM AND IMPERIALISM! 
WE ARE RIGHT, WE WILL WIN! 
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WE are revolutionaries from Turkey 

We are the REVOLUTIONARY PEOPLE'S 
LIBERATION PARTY-FRONT. 

We defend the Marxist-Leninist ideology 


Our country is a neo-colony of imperialism. We live in a country with the pain of being occupied by an army that collaborates with imperialism and in which even the most remote corners of our country are exploited by imperialist monopolies and are dependent on imperialism. This is why we conduct an INDEPENDENCE WAR AGAINST IM-PERIALISM. 


x devrimi sol A 


Our people are left hungry and impoverished under the exploitation of imperialist monopolies and a collaborationist oligarchy. They are angry at oppression and injustice. Our country is ruled by FASCISM in order to suppress any anger of the people and their wish to change the system. So we fight for DEMOCRACY AGAINST FASCISM. 


In our country, together with imperialist occupation, a distorted capitalist structure has been developed. This capitalist structure is distorted because no industry has been developed that completes and meets the basic needs of our people. What has been developed in an industry that is dependent on imperialist monopolies and predominantly does assembly work and bonnet work on automobiles. Under this distorted capitalist system we live with great exploitation and injustice. This is why we defend SOCIALISM AGAINST CAPITALISM. 


We want our homeland to be independent and our people to be free. 


We want Anatolia to have its fill of bread and justice. 
Against whom are we conducting this war? 


The hunger, poverty, exploitation and tyranny, blood and tears, the plunder and pillage of our country is the primary responsibility of imperialism and the collaborationist oligarchy of Turkey. This is why we conduct our war AGAINST IMPERIALISM AND THE OLIGARCHY. 


IMPERIALISM HAS NOT CHANGED IN EITHER 
THE WORLD OR OUR COUNTRY 


In this world under the domination of imperialism: 


Every year 10 million children, 18 million human beings, die directly of the effects of hunger, while 70 million die of causes related to hunger. 


Every day 17,000 children, 25,000 people, die of hunger. 
A billion people go to bed hungry. Four billion are impoverished. 


This is while the UN's Food and Agriculture Organisation says "The world's agriculture production could feed 12 billion people." 


Eight American monopolies have taken control of over half the world's resources. 
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In Turkey: 
20 million of our people live with hunger. 
50 million of our people are poor. 


In our country the minimum hunger level is set at 4,900 Turkish lira. 


The minimum wage is 1,404 Turkish lira. 


4,312,811 workers are at the minimum wage level. This means about 20 million of our people are condemned to hunger. 


The figures for hunger and poverty, both in the world and in our country, rather than decline, continue to grow. The blood that is spilled is the blood of the peoples. 


It is the people that are forced into emigration. It is imperialism that makes them. 


This picture is also the reason why countries like Libya, Iraq, Syria, Sudan, Egypt and Yemen are subject to imperialist occupation and massacres. Hundreds of thousands, millions, under imperialist occupation continue to be massacred. Exploitation by imperialist monopolies continues to grow and injustice has grown in a way that exceeds anything in the 20th century. 


To conclude: imperialism has not changed! 


In the world, class contradictions have sharpened, while the objective conditions for revolution have gradually ripened. 


A summary of the 
21st century: 


- An ever more aggressive imperialism 

- Ever-growing injustice 
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ITS REFLECTION IN TURKEY 


In Turkey, as a neo-colony of imperialism, there is exploitation, hunger, poverty, unemployment, injustice, repression, bans and tyranny more unrelenting than what went before. 


“Those who sought a solution in the European Union were wrong, the European Union HAS CHANGED NOTHING. 


* Those who sought a solution in the New World Order of imperialism were wrong, THE NEW WORLD ORDER OR THE "UNIPOLAR WORLD" HAS CHANGED NOTHING. 


Revolution is a necessity, today as much as yesterday. 


THE FASCIST STATE IN TURKEY IS A STATE OF IMPERIALISM AND ITS COLLABORATORS. 


There can be no INDEPENDENCE AND DEMOCRACY, BREAD, JUS-TICE AND FREEDOM WITHOUT TEARING DOWN THE FASCIST state in Turkey! 


REVOLUTION; 


1- TEARS DOWN - That is, it takes control of political power. 


2- CONSTRUCTS - That is, by means of political power it creates a new social system. 


HOW? 


1-) THE STATE is the state of the exploitative ruling class. It has an oligarchic character. A collaborationist monopoly bourgeoisie, major landlords and sections based on usury are found in it. 


Its duty is to continue imperialist sovereignty and exploitation by suppressing the reactions by the people and destroy the revolutionaries. 


2- ) CLASSES TAKE UP POSITION IN REVOLUTION 


The interests of all sections of the people are with the revolutionary front in people's power. Against the people are imperialism and the 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collaborationist governments and their armed forces and bureaucracy. 


The result: CLASSES TAKE UP POSITION 


-We narrow the enemy's field of operation 
-We widen the revolutionary front 


-We render neutral those who cannot be won to revolution. 


3-) WE HAVE LEARNED THE WORLD REVOLUTIONARY 
EXPERIENCES AND STRATEGIES AND HAVE DRAFTED 
OUR REVOLUTIONARY STRATEGY APPROPRIATE FOR 
OUR OWN COUNTRY'S CONDITIONS 


World revolutions show us that 


a- However strong the system, it is possible to tear it down and make revolution 


b- And how we will fight and win. 


According to this experience, armed struggle is necessary. Revolution in our country, people's war peculiar to our country will be conducted by way of the politicised Military Warfare Strategy (PASS). 


In conclusion; In our country capitalism has a collaborationist character and is tied to imperialism. 
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-It is distorted and has not developed its own internal dynamic. It is weak yet remains standing by relying on alliances. 


It is condemned to be ended as a result of being torn down by the people uniting and fighting, in accor- 
^W dance with the laws of history and society. 


THERE IS A NATIO- 
NAL CRISIS IN OUR CO- 
UNTRY 


The Objective Conditions of Revolution: 
1- The rulers cannot rule in the old way 
2- Those who are ruled do not want to be ruled in the old way. 


THIS IS A NATIONAL CRISIS. These conditions are present in our country too. 


The Subjective Conditions of Revolution; 
The existence of a revolutionary leadership that can organise. 


Our aim is to create those conditions that are lacking for revolution, organising and developing the Party-Front among the people to serve as a revolutionary leadership. 


In our country, the periods of evolution and revolution are integrated. 


Evolution - peaceful struggle 
Revolution - armed struggle 


Peaceful struggle and armed struggle continue in an integrated form. That is, they are not forms of struggle brought about separately for different periods, they are forms of struggle used together in the same period. 


IN OUR COUNTRY THERE IS AN ARTIFICIAL BALANCE 
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BETWEEN OUR PEOPLE, IMPERIALISM AND THE COLLA- 
BORATORS 


The Artificial Balance is a situation in which, despite the reactions by the people against the system, these reactions cannot be given a practical expression. The oligarchy has established a balance with the people. A status quo. 


The factors creating this status quo; 

1- Thinking the state cannot be torn down = fear 

2- Secret occuption = imperialism's policies 

3- System propaganda and corruption = encirclement 

4- Relative prosperity 

The revolutionary struggle IS CONDUCTED ON THREE FRONTS: 


-The political struggle: The armed struggle aimed at creating people's power 


-Economic-democratic struggle: The struggle for rights within the system 


-Ideological struggle: is the struggle explaining our historical rightness and legitimacy. 


Exposing the imperialist system and offering an alternative. The only alternative is revolution and socialism. 


-The struggle for reforms is different from a reformist struggle. 


In the first, reforms are a means at winning positions for revolution. 


In the second, reforms are the GOAL in reformism. 


OUR REVOLUTION WILL BE AN ANTI-IMPERIALIST, ANTI-OLIGARCHIC DEMOCRATIC PEOPLE'S REVOLUTION 


We defend an ANTI-IMPERIALIST, ANTI-OLIGARCHIC REVOLUTION: Our revolution will DO THE FOLLOWING: 
* Cut all ties with imperialism, 


* Establish people's democracy by tearing down the fascist state, 


13 


* devrimci sol E | 
> Liberate the oppressed peoples in every area, 


* End the power of the monopolies and open the way for socialism. 


We, the people are waging people's war and we will establish people's power! 


Our People's War, on the basis of armed struggle, will pass through a vanguard warfare stage with the economic-democratic and all other struggles subject to the armed struggle, first guerrilla armies and later the people's army will be created and march towards revolution. 


In every area of our war, in every part of our country. Rural, urban, armed, unarmed... It will continue in all forms. 


In this war our strengths are: 

-Our ideology is strong 

-Our belief 

-Our determination 

-Our defence of the interests of the people 


-The existence of a revolutionary situation and contradictions favour revolution 


Our areas of strength are the weaknesses of our enemies. 

our enemies 

-Lack belief 

-Do not know what they are fighting for 

-Have the contradiction of being from the people but fighting it -Practise repression and terror against the people. 


This shows we will win. 


CONCLUSION: 


WE ARE THE PEOPLE: WHAT WE WANT, OUR AIMS AND OUR ROAD ARE RIGHT AND LEGITIMATE. 


IMPERIALISM IS RESPONSIBLE FOR ALL MASSACRES, HUNGER, PO-VERTY, INJUSTICE ON THE SURFACE OF THE EARTH: IT MUST BE TORN DOWN. 


CAPITALISM CANNOT SOLVE THE PROBLEMS OF THE PEOPLE. 
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NO EXPLOITER, IMPERIALIST AND FASCIST GOVERNMENT WILL DEPART OF ITS OWN ACCORD. 


IT IS NECESSARY TO BRING THEM DOWN AND DRIVE THEM OFF BY FIGHTING. 


Result: ONE SOLUTION REVOLUTION/ THE ONLY SOLUTION IS SO-CIALISM. 


Our slogan - WAR UNTIL LIBERATION. 


We are not fighting "for the people". WE ARE THE PEOPLE AND OF THE PEOPLE. 


WE WILL ESTABLISH PEOPLE'S REVOLUTIONARY POWER BY DRI-VING OFF IMPERIALISM AND TEARING DOWN THE OLIGARCHIC GO-VERNMENT. 


THE IMPERIALIST WORLD ORDER AND GOVERNMENT OF THE OLI-GARCHY CAN BE TORN DOWN AND WILL BE TORN DOWN, HOWEVER POWERFUL IT MAY APPEAR. 


WE ARE THE PEOPLE, WE ARE RIGHT, WE WILL WIN! 
JOIN US, LET US UNITE, FIGHT AND WIN! 
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The Road Of Revolutlon 
In Turkey 


Our Understanding Of Revolution Is Not Reformist, 
It Is Marxist-Leninist! 


What Is Revolution? 


Revolution is political power being taken by FORCE by a people's movement and by this means creating a more socially progressive society. That is, revolution is a social overturn from top to bottom. The government taken from the bourgeoisie by the oppressed, the labourers, the working class. This is the conception of Marxist-Leninist Revolution. 
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The Material Basis Of Revolution Is The Existence Of Imperialism! 


Imperialism is monopoly capitalism. It is decayed, parasitic, and it both sucks blood and spills it. It is a system of plunder, pillage and exploitation. The world created by imperialism is one of hunger, poverty, destruction, wars, catstrophes, unemployment and degeneration. 


As for all the oppressed peoples of the world, Kurds, Turks, Alevis, Sunnis of all nations and religious backgrounds, the poor, labouring peoples of Anatolia, true liberation comes from revolution. 


The REVOLUTIONARY PEOPLE'S LIBERATION PARTY-FRONT is the true hope for liberation of the peoples of Anatolia from the system of plunder and exploitation. 


Imperialists and their collaborators use bans, "terror" lists, plots, operations, imprisonment and murders, seeking with attacks and by every means to suffocate the hopes of the peoples. 


But imperialism and the oligarchy will not be able with any attack to prevent a revolution in Anatolia. History and the laws of science are on our side. We represent what is new and to be born and develop, while they represent a corrupt and parasitic order. We are the people, we are millions, they are a handful of corrupt bourgeois. 


We revolutionaries promise heaven to nobody. They say we will tear down the rotting, stinking and parasitical bourgeois system of exploitation and establish heaven. The parasitical bourgeoisie, which sucks the blood of the people, will not of its own accord hand its power to us. We will have to take it by force. Blood will have to be spilled. For the people to gain power, there is no alternative to fighting. 


COURAGE, COURAGE, COURAGE... 
PERSISTENCE, PERSISTENCE, PERSISTENCE... 
Once Again We Will Shake The World From Turkey! 


There will certainly be a revolution in Turkey. This is not merely a wish, it is a necessity. Marxism, the development of society and the obvious subjective and objective laws ofthe epoch prove this on a scientific basis. History and the laws of science are on our side. 


According to Marxism, the basis of revolution is material: within a 
18 


E devrimci sol x 

particular mode of production, it is a breakdown of the compulsory conformity act between the productive forces and the relations of production. The Law of Compulsory Conformity of Capitalism was broken 


at the state of imperialism. Capitalism has created its own gravediggers... 

The Marxist theory of Revolution is that in the case of objective conditions of the revolution, the revolutionary class by breaking down the existing state apparatus, builds new relations of production. (Determinist direction - voluntarist direction) 


THE CHARACTER OF TURKEY'S REVOLUTION WILL BE 
AN ANTI-IMPERIALIST, ANTI-OLIGARCHIC PEOPLE'S REVO-LUTION! 


Our enemy is imperialism and its oligarchy. Our war is against imperialism and its collaborationist oligarchy. 


Our strategic aim is an anti-imperialist, anti-oligarchic revolution. 
We will drive imperialism and the oligarchy from our country with revolution. 


After imperialism and the oligarchy have been driven out, Revolutionary People's Power will be established. This is why in our country there will be a Democratic People's Revolution. 


The vanguard of the revolution and leading force the working class, by bringing other sections of the people to its side, will carry the Democratic People's Revolution to a Socialist Revolution. The character of the revolution of our country will be connected to the social, political and economic structure. 


Our Country Is A Neo-Colony Of Imperialism 


We live in a country that is a neo-colony of imperialism. 


Capitalism is the dominant production form. But this is not a developed capitalism with its own internal dynamic. 


The bourgeoisie in our country has not completed the bourgeois democratic revolution. The bourgeoisie is reactionary and cannot give leadership to a revolution. 


The working class is also qualitatively and quantitatively not capable of power on its own. The working class has to make an alliance with the peasantry and petite bourgeoisie. That is, a revolution must be carried out that takes account not only of the interests of the working class but also the peasantry and the petite bourgeoisie. For this reason, it is not in conformity with the economic foundations of socialism. 


So within this the character of the revolution in our country is the Democratic People's Revolution. The Democratic People's Revolution will be shared in by all sections of the people's forces taking part in the revolution and will be a revolutionary people's government of all forces opposing imperialism and the oligarchy. It will have a programme taking heed of the demands and interests of all sections ofthe people. 
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OUR STRATEGY FOR REVOLUTION IS A STRATEGY OF POLITICISED MILITARY WARFARE (PASS)! 


Every revolution has a strategy. It is formed according to a social, political and economic analysis of the country. It has the aim of a strategic goal but includes the direction towards it. 


The revolution in Turkey will achieve victory with the Strategy of 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Politicised Military Warfare (PASS). PASS is a strategy of people's war appropriate to neo-colonial countries like ours. 


PASS is a people's war strategy conducted according to a basis of armed struggle with forms of other economic-democratic and peaceful (but not conciliatory) demands. 
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THE STRATEGY OF POLITICISED MILITARY WARFARE 
WILL PASS THROUGH TWO MAIN STAGES 


The revolution appropriate to our country contains a long-term People's War. PASS will complete two main stages. The first stage is vanguard warfare with the participation of the masses. The second stage is one of regular armies. 
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THE BASIC FORM OF STRUGGLE IS ARMED PROPA- 
GANDA, THE BASIC WORK FORM IS ILLEGAL WORK! 


WHY?... Because our country is a neo-colony of imperialism. The monopoly bourgeoisie of our country has been dependent on imperialism from the start and from top to bottom it has developed in a distorted and weak form. Imperialist countries get the lion's share from the exploitation. To soften their own general crisies, the imperialists always seek to exploit ever more deeply neo-colonies like ours. At the same time the collaborationist monopoly bourgeoisie cannot do without its share in the exploitation. A result of this is that the labourers are doubly exploited, both by the imperialists and by the collaborationist monopolies... They transfer their own crises to the peoples of neocolonial countries, like ours... Consequently the countries like ours are gripped by perpetual economic, social and political crisis. We can call this situation one of "national crisis" and a consequence of this is a state of constant fascism. Governments can rule the people by means of constant fascism. Our country too is ruled by constant fascism. Ina country exposed to the repression and violence of fascism, there is no alternative path than the armed path. Revolutionary violence is the language that fascism understands. In conditions of fascism, protecting, developing and making our organisations an alternative for power 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entails illegal and secret work as a basis. In conditions of fascism, treating legal forms of organisation as the basis means remaining defenceless. 


THE BASIC CLASSES OF THE REVOLUTION IN TURKEY 


The basic classes of the revolution in Turkey are the working class, the peasantry and the petite bourgeoisie. The basic forces of the revolution in Turkey will depend on these classes, that is, the people. 
The most revolutionary class of our epoch is the proletariat, the only class that will take the revolution to the end. The proletariat is the leading force of the people's war in our country. 


ARTIFICIAL BALANCE IN CONDITIONS OF CONSTANT 
NATIONAL CRISIS IS HOW THE MASSES OF PEOPLE ARE 
KEPT PASSIVE! 


Artificial balance (Turkish: suni denge) is peculiar to neo-colonies. 
An objective factor. This objective situation arises from the distorted capitalism peculiar to neo-colonial countries, the formation of a strong state and other objective factors, and is the result of the social, political and economic conditions of neo-colonial countries as a whole. 
Certainly the fascist state also seeks to strengthen artificial balance by practising policies of set purpose. Artificial balance in conditions of constant national crisis is how the masses of people are kept passive. However displeased the masses of people are with the system, this means their reactions to it are not sufficient and remain in balance. 
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WHAT ARE VANGUARD WARFARE AND ARMED PROPA- 
GANDA? 


With regard to the secret occupation by imperialism, in conditions in which fascism always has the character of achieving "an artificial balance in the reactions of a dissatisfied people to the oligarchy", the masses can be drawn to the ranks of revolution on the basis of armed propaganda and an ongoing vanguard warfare. 


The vanguard warfare, by withdrawing the masses from the ideological and political field of action of the oligarchy, will target the oligarchy directly, will neutralise the demagogy and pointless noise that is such a force of the system, will push the masses beyond the narrow limits of their day-to-day search for ways of getting by and show the existence of a powerful revolutionary organisation, will show the masses a target and continue a form of struggle that will imbue them with basic consciousness. This form of struggle is armed propaganda. The vanguard war together with other forms of struggle alongside armed propaganda is a stage of strategic importance. 


DISTINGUISHING FEATURES OF OUR STRATEGY FOR 
REVOLUTION 


1 - The people's war in our country will pass through a vanguard 
warfare stage with armed propaganda as a basic form of struggle. 


2 - The people's war in our country will continue according to the 
principles of United Revolutionary War envisaging the dialectical unity of the countryside and the city. 


3 - The people's war in our country at the start is not capable of 
operating liberated zones. 


4 - The people's war in our country has as its basic forces the working class, the peasantry and the petitie bourgeoisie. The role the working class and the petite bourgeoisie will play in the revolution will be higher in comparison to earlier people's wars. 


5 - The people's war in our country will have as its organising principle the Unity of Political and Military Leadership. 
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WHO ESTABLISHES WAR AND REVOLUTION? 


The Party establishes war and revolution. The leading force that will succeed in bringing revolution to our country is the Marxist-Leninist party. 


The Party, esconced within the most qualitative elements of the people, is the vanguard of the people and leading force capable of continuing the struggle under every condition. The proletarian Party imparts consciousness to the masses and gathers them under an organisational roof, directs them towards the revolutionary struggle, determines the road of revolution and acts as the headquarters and vanguard. 


Without a Marxist-Leninist party it is not possible to establish Revolutionary People's Power, defend the revolution and construct socialism. 


"If you have two eyes/ The Party has thousands/That is why it is the vanguard of the masses/ And why it directs the struggle"... 


QUESTIONS 


1- What are the forces in the people's war? 


(Party, Front [military and democratic front], People's Army, People's Organisations) 


2- What are the basic peculiarities of these people's forces? 


WHY IS THE REVOLUTION THE WORK OF THE MAS- 
SES? 


Revolution will not be the work of a small number of elite, determined revolutionaries. We are the people, the representatives of the people. We are millions. Revolution is the longing of the people and of millions. This is also what will make the revolution, protect the revolution and develop the revolution. 


The masses of the people are an unlimited source of fighters and cadres. 


The masses of the people mean unlimited energy, labour, initiative, 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possibilities and mobilisation. 


It is not possible to make revolution without winning the masses. 
Winning the masses is done by organising them. Disorganised masses mean nothing other than not being a potential force in their own right. 


The masses are the ground for building our organisation and spreading our ideology. Winning the masses is the condition for reaching political goals. Winning the masses and getting the support of the masses also means being more powerful politically. With this understanding the masses are the force in the political struggle. 


Without the people, revolution for the people is not possible. Revolution is the need of the masses. For this reason revolution is the work of the masses. 


Our war is people's war. We will organise the people, get the people to fight and establish people's power... 


FASCISM'S VIOLENCE WILL BE DEFEATED 
WITH THE VIOLENCE OF ARMED STRUGGLE 
ARMED STRUGGLE IS NOT A PREFERENCE 
BUT NECESSITY 


There is a war in our country. In whatever area, wherever we are, it is impossible for anyone to considers themselves outside this reality of warfare. Every person in the street lives this, sees this or feels this, for revolutionaries the objective situation is the reality of warfare. 


In our country today while economic, social and political crisis and the dissatisfaction of the masses connected to this deepen, the essential duty imposes itself of channeling this dissatisfaction into the revolutionary struggle. Moreover this war in our country is not simply continuing as a clash between two willpowers that are armed. The oligarchy's terror is indiscriminately directed at every section of the labouring people. 


2:4 


In our country and the world, imperialism and the oligarchy continue a bloody war against the peoples. The injustices they create will one day be the end of them, they know it wil be their grave; they use all means of repression to attack the peoples who resist them, all organisations struggling on a national or class basis, and even individual persons. That is not enough so they carry out military occupations and slaughters. They prepare terrorism lists, declare countries and organisations to be terrorist and practise embargos and isolation. They put prices on the heads of revolutionaries and anti-imperialists. The aim throughout the world is to physically eliminate and bring about the ideological surrender of organisations that espouse socialist thoughts, the hope of the people and Marxist-Leninist armed struggle. To turn the world into a prison. All this is to open the way to the limitless exploitation of the world's peoples and remove any obstacles to that. 
For this they are trying to delay the collapse of the decaying imperialist system which has killed millions, extend its life and overcome its crisis. 
Uncontrolled exploitation, open military occupation, getting the peoples to fight one another and creating the politics of hostility have all turned the world into a hellhole. 


The imperialists are well aware that there could be rebellion against this situation they have created. This is why in their headquarters they say"... In the first 30 years of the 21st century there will be uprisings in backward countries, economic inequality will grow and it will not be possible to prevent uprisings... ". So to suppress this fear of theirs they attack all the more aggressively. So they seek to intimidate uprisings and people's liberation wars - these are to be prevented or interrupted at the earliest possible stage or prevented from spreading. The imperialists who make the peoples vomit blood and condemn billions to poverty and hunger are doomed to defeat by the war conducted by the peoples. This is historically, politically and scientifically necessary. Imperialism will not succeed in intimidating the peoples. It will not be able to prevent uprisings and people's liberation wars. 


We will continue to fight and resist imperialism as allthe oppressed peoples of the world and all exploited peoples! Every form of resistance and armed warfare is legitimate and right on the part of the peoples against such an unjust "world order". 


Despite all efforts of the imperialists they cannot destroy the hope of the peoples or leave them without a tomorrow or a compass for guidance. However corrupt and decayed a system is, if there are not those who want to destroy it and there are none prepared to use force, it cannot easily be torn down. This rotten system is organised and armed to the teeth and only violence and armed struggle can bring it down. Armed struggle is not just a preference, it is a necessity. This is not just true of our country or our peoples, it is true of all neo-colonies. History and the laws of science proclaim that Imperialism Will Be Defeated, The Peoples That Resist Will Win! 


Violence has been a class factor in history. As every matter related to class contains force as well as politics. "War is nothing other than politics carried on by other means. 
A war of society is absolutely derived from a political situation and arises from political factors so for this reason war is a political action." (Carl von Clausewitz, "On 
War") 


This System Can Solve No 
Problems. 


Because It Is The System Itself That Creates Them. 


As All The People, We Will 
Unite, Organise And Fight For 
Our Own Government! 
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"A human being's love for people and homeland offers him or her strong moral support during the struggle against hardships and the misery he or she faces. You must also strongly hate the enemies of the people, fascism, reaction and imperialism. No one should avoid their part in the struggle against the enemies of the people and remain indifferent to the situation." ("United Front Against Fascism", Georgi Dimitrov) 


As Georgi Dimitrov said, nobody can remain indiffererent in the war against enemies of the people. Our country is dependent on imperialism and dominated by distorted capitalist relations of production. The distorted capitalist relations of production have given rise to an artificial balance between the people and the fascist state. Breaking this artificial balance in the interests of the people is dependent on the armed struggle. In imperialism's neo-colonies, the road to liberation is only possible by the route of armed struggle. 


There are close links between the organisation of the masses and the organisation of the armed war, the mass movements and the armed struggle. 


In any form (whether "civil" 
or "national") war is based on the policies of certain classes. 
As Mao Zedong puts it, "...war is politics, and war itself is a political act, not a single war without a political character has been seen since ancient times." 
(Mao, Select Works, Volume 1, p.212) 


Every form of struggle must be organised in a manner that serves our armed war. 


* Armed struggle is a serious business. 


Continuity 
Historical roots 
Resolution 
Selectivity 
Daring... 


We argue that armed struggle to achieve Democratic People's Power is the basic form of struggle. 


We defend the vanguard war that will continue in cities and countryside with a dialectical integrity. 


We are advocating a prolonged people's war. The strategy of this war is a Politicised Military Warfare Strategy. 


The War In Our Country Is Not A Fixation, 
But A Revolutionary Struggle Itself 


The revolutionary struggle in our country is also a process of war that is the determinant of the armed struggle. This fact is an objective situation revealed by the economic, social, political and cultural structure of our country, which is involved in neo-colonial relations. 


Therefore, a revolutionary organisation that claims revolution and power in our country must first and foremost have the strategies and tactics determined by this objective situation and implement them. 


In our country, aiming for power is to argue that power will be achieved through a revolutionary strategy based on armed struggle. This means continuing the armed struggle against the oligarchy and developing it in an ever-growing direction. To be able to withstand the attacks of oligarchy, there is no other way than to give confidence to the people, to achieve victory. 


War is the imposition of the oligarchy, but once we accept it, it is an indispensable task for us to develop and spread this war decisively and radically. To be able to make the war a mass one, to provide the flow of masses to the revolutionary military organisation, to be able to give confidence and to show that there is power. At the heart of this confidence lies the persistence and stability in waging an armed War. 
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In addition to learning the objective laws and rules of war that apply to all wars, a fighting organisation must be able to adapt it to the country's conditions and reality. The correct analysis of the country's conditions and the conclusions to be drawn from this point of view are of vital importance. It is a process that brings the masses of the people into the fight, which will gradually make them the main element of the war, first making a correct determination of these points, and then acting in a decisive and uncompromising manner. 


It is necessary to bring it to life. This is the basis of the difference that separates M-Ls from other sections ofthe left, not only in our country but all over the world. 


As Che puts it, “I believe that armed war is the only solution for the peoples who are fighting for their liberation, and I am committed to my beliefs. 
Many call me an adventurer, yes I am. But I'm a different kind of adventurer: the kind who gives his life to defend what he knows is right." 


This System Will Not Resolve Any Problems. 
Because It Is This System That Creates All The Problems. 


As All The People, We Will Unite, Organise, Fight And Establish Our Own Power! 


How is all this going to work out? 


This system can't solve any problems. Because it is this system that creates all the problems. 


The solution is to establish the people's power by uniting, organising and fighting as the whole people. 


The solution is revolution and socialism. There is no right to freedom for our people and independence for our homeland unless the imperialists and their local collaborators are expelled. This right can only be achieved through armed struggle. 


"Only after disarming the bourgeoisie can the proletariat send all its weapons to the scrap heap without betraying its historical mission. The proletariat will undoubtedly do so, but only once that is the case, certainly not before." (Lenin) 


Today, our people suffer in hunger and poverty. The imperialists are plundering our natural resources both underground and above ground, which they cannot seize by open occupation, by working through collaborators such as the AKP. While they exploit the riches of our homeland, our lot is hunger and poverty. 


In a country ruled by fascism, democratic rights also have no permanence. The rights gained by resistance and paying a price can be undone and banned by fascism at any time. Fascism in Turkey has usurped many of the rights of the labourers and in particular the right to organise. This does not mean, of course, that there will be no struggle for democratic rights and that opportunities that arise in these areas will not be seized. Revolutionaries carry their policies to the people by trying to evaluate all the possibilities of the struggle in all areas 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and try to unite the people in the struggle for power. Armed struggle is one of them. There is no other way to protect organisations against the oppression and terror of fascism and to continue the revolutionary struggle, except through illegality and armed struggle. 


The only alternative force to fascism in our country is to continue the armed struggle of the people against the government and to unite and make the masses of the working people, intellectuals and patriots from all nationalities and faiths join the ranks of the people's liberation front. 


The People's War Is The War Of The People 


We Will Establish People's Power By Getting The People Who Seek Justice To Fight For Their Own Future! 


34 


To Be An Internationalist Is To Fight For 
Revolution On The Land Of The Fatherland 
On Which You Live. 

You Can't Be An Internationalist If You Don't 
Fight For Revolution In Your Own Country 


"In the Communist Party of any country... only then can the strategy and tactics of this party be true if it focuses on the interests of the international proletariat and the revolution in other countries, taking into account the circumstances and situation of its own country, that is, if it is internationalist in its essence, in its spirit, and does 'the most possible in one country (in its own) for the development and support of revolution," (Stalin, "Strategy And Tactics’) 


If we define internationalism, we can say that it is the unity of purpose and organisational unity in the struggle of the world proletariat and all oppressed peoples. The essence of internationalism has not changed since the arrival of the working class on the historical stage. 
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Internationalism, of course, has experienced many changes both organisationally and practically in the process from the time it was first established to the present day. Today, however, the possibility of unity and solidarity among the national and social liberation struggles under the ideological leadership of the proletariat in a wide variety of countries stands as a very important task before the revolutionaries, although very limited. 


Alas, Marxist-Leninists and oppressed peoples of the world, after the III. International, they were never able to have an organisation at the international level again. However, internationalism has always been on the agenda of those who fight against imperialism and its collaborators and for revolution and socialism. The current situation of the world left has always been a subject of debate, with questions about how internationalism will be shaped and how internationalism should express itself in today's practical struggle. 


Undoubtedly, in answering these questions, the history of international organisations should be looked at, learned and benefited from. 
Of course, recreating internationalism is not possible by repeating history. What needs to be done is to create organisations that will respond to the needs of today's conditions. 


The workers and working people of the world need organisations with internationalist content more than ever today. At the level of countries, peoples and organisations, it is an inevitable task to spread the internationalist spirit, culture and consciousness more and promote it. 


~ - 7 z 


Dev-Genc members set U.S. Ambassador Robert Komer's car on fire in 1969 while he was visiting an Ankara university campus. 
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The organisation that will respond to the needs of today's conditions is the “Anti-Imperialist Front”. 


Can Those Who Cannot Be Anti-Imperialist 
Be Internationalists? 


Since imperialism is the common enemy of the working class and oppressed peoples thrughout the world, it is imperative to be in a union of common purpose and spirit against the common enemy. 


Naturally, it is necessary for any party or country to act in accordance with the essence and spirit of internationalism in order to be anti-imperialist. 


It is not possible for those who do not take the struggle against imperialism and the collaborationist oligarchs onto their agenda to become internationalists. 


Hence, to abandon the idea of independence, to destroy the national struggle to destroy of your own country, to reject the peculiarities ofthe revolution in your own country means that it is out ofthe question for those who stay far from the anti-imperialist, anti-oligarchic revolution to be internationalist. 


Does the notion of "free country or death" contradict "the proletariat has no homeland", and, connected to this, internationalism? 


There is no contradiction. On the contrary, when it comes to internationalism, they complement each other. That is, internationalism and standing for the nation ( not nationalism!) internationalism and 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patriotism are complementary of each other. 


In the age of imperialism and proletarian revolutions, in a country under the secret or open occupation of imperialism, the task of the revolutionaries in the internationalist sense is to expel imperialism from the country, to achieve independence and to build socialism step by step. This is the first duty of every revolutionary until the ultimate victory, that is, wiping capitalism from the face ofthe Earth and making the whole world the home of the proletariat. 


This does not contradict the slogan "free country or death" and the phrase "the proletariat has no country". The concept of "homeland", which is meant in today's conditions, will be achieved by removing the obstacle to Marxist-Leninists on their way to final victory, namely imperialism, as opposed to the concept of homeland that consists of the fences the bourgeoisie put up to create its own national market. 


What should be understood from the Marxist-Leninists' love of "homeland"? 


Marxist-Leninists' use of the concepts of homeland and patriotism, or their expression of love for the homeland in various forms, was criticised by some sections of the left. 


The left is experiencing a drought, which is the result of its superficial and narrow perspective. The love of the revolutionaries for homeland cannot be associated with "homeland, nation, Sakarya" literature (translator's note: Kemalist propaganda in Turkey). What should be criticised is that in a country under the occupation of imperialism, while the sense and consciousness of patriotism should be propagated and developed by revolutionaries, the collaborators and fascists are able to use it demagogically. Essentially allowing this is the left, which has for decades shied away from the concept and rhetoric 


of “Homeland.” Yet with our strongest voice, we say, “This country is ours!" and we should be able to say it. 


In order to carry out the revolution in our own country without compromising the slightest bit of proletarian internationalism, the love of the homeland depends on Revolution and socialism. 


What can be said about the Turkish revolutionary movement's approach to internationalism and attitude? 


The Turkish revolutionary movement has developed as a strong internationalist movement. The strength of its internationalist vein is the result of its anti-imperialist side being extremely powerful. When one looks at the writings and speeches of the revolutionary movement in the late 19605, it is seen that the struggle against imperialism, from Vietnam to Cuba, from Congo to China, wherever it is in the world, is identical to its own struggles. It is also a reflection of this internationalist spirit in the bond established with the Palestinian movement. 


The Party-Front line internationalism is understood as striking blows at imperialism from all over the world and, in the first place, developing the revolutionary struggle in its own country. 


Since the people like Mahir, the people of the Front have had the duty to protest all imperialist attacks against the peoples of the world and their revolutionaries, to take a stance against imperialism in various forms, in every imperialist attack, there have been armed and unarmed actions against imperialism and in solidarity with the peoples. 


How can internationalism and upholding the nation be connected? 


Consistent internationalists, are those who know that their primary duty is to carry out the revolution in their own country, not those who eschew their revolutionary duties within their own country by parroting Marx's statement that "the proletariat has no homeland" (ignoring the concepts of time and space) 


Stalin expresses this dialectical integrity as follows:; "In the Communist Party of any country... only then can the strategy and tactics of this party be true if it focuses on the interests of the international 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proletariat and the revolution in other countries, taking into account the circumstances and situation of its own country, that is, if it is internationalist in its essence, in its spirit, and does 'the most possible' in one country (in its own) for the development and support of revolution," (Stalin, "Strategy And Tactics", Volume 2, page 184) 


What should be understood from the conduct of the war on the national and class plane? 


The establishment of this dialectical interplay between internationalism and upholding the nation shows that, while requiring internationalists to do "the most possible" in their own countries, under the conditions of our country, this task is the realisation of an anti-imperialist, anti-oligarchic revolution. And this struggle, because of its authenticity, has to move forward both according to class and nation. 


Mahir Cayan pointed out the following peculiarity in terms of the conduct of the revolutionary struggle years ago; 


"Since imperialism is involved in the oligarchy itself, the Revolutionary War will not only unfold on the plane of class. The war will be waged in the class and nation. No doubt the militarised power of the oligarchic state apparatus will outweigh the class aspect until the American armies are openly engaged in war..." 


What can be said in one sentence when referring to internationalism? 


As Che says, "in any corner of the world to feel the pain of being slapped on the cheek on the part of the oppressed, the exploited..." 


As a result, we must first expel imperialism and the oligarchy from our own country in order to break down national borders. And again, to abolish nationalities, we must ensure the right of all nations to selfdetermination; to abolish classes, we must establish the power of the proletariat. Yes, a left that has established the right relationship between nationhood and internationalism is the left that marches onto socialism and Communism with the motto "either a free homeland or death" and in solidarity with the peoples of the world... 


We've always held to this line. And we'll always follow the ML line. 
We will walk in the path of our leaders Mahir and uncle without straying even in the slightest from this line. 


Long Live Internationalism! 
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TO BE ANTI-IMPERIALIST AND ANTI-FASCIST IS TO 
DEFEND THE MARXIST-LENINIST IDEOLOGY UNTIL 
THE END, FOREVER AND EVER! 

TO BE ANTI-IMPERIALIST AND ANTI-FASCIST 
WHEREVER YOU ARE IN THE WORLD IS TO WAGE 
ARMED STRUGGLE! 


“If it were necessary to make the shortest possible definition of imperialism, we would say that imperialism is the monopolistic stage of capitalism. 
This definition would have included the basic element, because on the one hand financial capital is bank capital concentrated in several large monopolistic banks and intertwined with the capital of monopolistic industrial groups; on the other hand, the sharing out of the world is entirely implemented through the colonial policy of easily spreading to territories that have not yet been confiscated by any other capitalist state. Monopolistic domination 
of the world is a transition to a colonial policy." (Lenin, Selected Works 5 
- p.91 [Turkish-language]) 
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Lenin states that imperialism is the highest stage of capitalism. 


Imperialism is also the last phase before socialism. It is the eve of the revolution. The free competitive period of capitalism has ended and the monopolistic period has started. 


Imperialism is the arch-enemy of all the peoples of the world, the murderer of the peoples. Anyone who calls himself or herself a revolutionary, a democrat and a progressive in the world today has to be an anti-imperialist. The condition of being revolutionary is to be anti- imperialist. Those who are not anti-imperialist and anti-fascist cannot be revolutionary, those who are not anti-imperialist and anti-fascist cannot wage a struggle for the peoples. Imperialism condemns our country to hunger and poverty while exploiting our peoples through its domestic collaborator oligarchs. While the oligarchy cooperates with imperialism, fascism persecutes and massacres peoples. In today's world, and in Turkey those who are anti-imperialist and anti-fascist are the real revolutionaries. 


Why Do We Have To Be Anti-Imperialist! 
Because; 


Imperialism is the arch-enemy and the arch-enemy of the peoples of the world. Imperialism is responsible for hunger in our country; we live in a country of 53 million poor and 11 million hungry people. 


Imperialism is not only a danger to the peoples of our country but 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also to the peoples of the whole world. Imperialism is the killer of 500,000 children in Iraq and these are only 500,000 children among the millions who died. In Vietnam, it is imperialism that massacred a people with tons of bombs and invaded their homeland. 


The peoples of the world have a million reasons to hate imperialism. Each of us, every person, has a personal account to settle with imperialism. Cities and countries have accounts to settle with imperialism. It deliberately sent the working class to their deaths in even in the factories. In the first imperialist war, it massacred about 20 million people, and in the second war, 66 million people. It attacks all the people in the world to crush wars of liberation. It is responsible for every drop of blood spilled in Tunisia, Egypt, Libya and Syria. It is imperialism that has turned the Mediterranean into a graveyard for migrants. It is imperialism that creates an organisation like ISIL and commits savage murders. It is necessary to hate imperialism because of all the millions of children pushed into drug dependency. 


We have to be anti-imperialist because of all this. 

We have to be Anti-imperialist because; 

- American imperialism means hunger, poverty, oppression. 
- American imperialism means being indebted. 

- American imperialism means collaborationism. 

- American imperialism means isolation. 


- American imperialism means making the people dependent on drugs. 


43 


* devrimci sol A 
- American imperialism means the theft of our mines. 
- American imperialism means HES (hydro-electric installations). 
- American imperialism means electricity increases. 
- American imperialism means surrender, liquidation, compromise. 
- American imperialism means degradation in our neighbourhoods. 
- American imperialism means our sugar factories being sold off. 


- American imperialism means the death of our agriculture and animal husbandry 


- American imperialism is an invasion. 


- American imperialism means bringing journalists, intellectuals and artists to their knees. 


- It means stealing our labour. Massacres of workers. It means poverty. 


It means corruption. It means collaboration. It's about intimidating the people. It means torture. 


It means executions. Theft. Monopolies. It is exploitation. It is the media. It is responsible for the flowing of the people's tears and blood. 
It is a soldier, a cop. It is war, it is slaughter. It is capital. It is their military bases. It is their cruelty. 
eis exile... 
ANTI-IMPERIALISM, 


IS TO WAGE THE WAR OF INDEPENDENCE AGAINST IMPERIALISM! 
TO FIGHT AGAINST ALL COLONIAL METHODS AND POLICIES OF IM-PERIALISM! IT IS TO CARRY THE HAMMER AND SICKLE ON YOUR FLAG AND RAISE IT TO THE HEAVENS! - TO BE AN ANTI-IMPERIALIST IS TO WAGE ARMED STRUGGLE! 


Being anti-imperialist is Marxism-Leninism. It is to fight from the front against the ideological, economic, political, social, cultural, military and all kinds of encirclement by imperialism, on the basis ofthe principles of Marxism - Leninism. 


- Being anti-imperialist is the war of independence against imperialism. Independence against imperialism, democracy against fascism, socialism against capitalism. 


- To be anti-imperialist is to love your people and your country. It is to defend the honour of the nation against imperialism. 


- Being an anti-imperialist means America is the common enemy. 
It is to fight against American imperialism. 


- To be anti-imperialist is to fight against all imperialist organisations such as G7, G20, IMF, NATO, UN and the World Bank. 


- To be anti-imperialist is to wage an effective struggle against all 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the fake charities that are the direct institutions of the imperialists such as Greenpeace or UNICEF or which are supported by them. 


- To be anti-imperialist is to defend the right of nations to self-determination. 


- To be anti-imperialist is not to compromise with imperialism and its collaborators under any circumstances. 

- To be anti-imperialist is to fight against denial, annihilation, assimilation policies, declared "terror lists", "anti-terror laws" and "reward money" aimed at making those surrender who struggle against the hegemony of imperialism. 


ANTI-IMPERIALISM IS DEMOCRACY AGAINST FASCISM 


To be anti-imperialist is to be anti-fascist. It is to fight against racism, nationalism and chauvinism. 


- To be anti-imperialist is to organise the people's struggle for bread and justice against fascism. Striking at fascism is raising to raise the peoples' hopes. 


FASCISM: the openly oppressive, blood-spilling dictatorship of the most reactionary, most chauvinistic, most massacring and aggressive 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section of the monopolistic bourgeoisie. 


Our country is a neo-colony of imperialism and its form of governance is fascism. Fascism is oppression, coercion, torture and violence through laws against the people. Fascism is an attack on fundamental rights and freedoms. Fascism is the law of the state. With its laws it is a form of government that oppresses the people. In fascism, all attacks are legal at the basis of oppression. The AKP government tries to intimidate our people while trying to derive legitimacy from the laws of fascism. Fascism massacres. Fascism is a torturer. Fascism creates fear through its oppression. Fascism is a child killer. Fascism is inhumane. 


In order to become a revolutionary today, everyone who calls himself a revolutionary, democratic progressive intellectual needs to be anti-fascist. The struggle against fascism is to defend the dignity of being human. The struggle against fascism is to defend the rights of the people. The struggle against fascism is to render an account for the massacres. The struggle against fascism is to demand a reckoning from the torturers. 


To be anti-fascist today is to fight for democracy against fascism. 
- To be anti-fascist is to be against the bloody collaborator AKP. 


- To be an anti-fascist is to fight against the enemies of the people. 


- Being an anti-fascist is not recognising the laws of fascism. 
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- Being an anti-fascist is to view from a class perspective. 


- To be anti-fascist is not to be a traitor, a collaborator or an agent. 


- To be anti-fascist is to fight against the oligarchy's policy of forcing surrender. 


- To be anti-fascist is to reject all institutions and policies of fascism and to condemn them ideologically. 


- To be anti-fascist is to organise solidarity and struggle against fascism. 


- To be an anti-fascist is to unite against fascism. 

- To be anti-fascist is to be against the oligarchy. 

- To be anti-fascist is to be patriotic. 

- To bean anti-fascist is to defend the unity of peoples and fight for it. 

- To be an anti-fascist is to be a revolutionary in accordance with 


the principles of anti-fascism. 


- To be anti-fascist is to be a barricade against new Hitlers, new Mussolonis. 


- To be anti-fascist is to fight against racism and xenophobia. 
- To be anti-fascist is to oppose racism and chauvinism 


- To be anti-fascist is not to remain silent about lynching attacks and inciting the enmity of peoples against each other. 


- To be anti-fascist is to want democracy for the people. 
- To be an anti-fascist is to say "down with fascism." 


- To be an anti-fascist is to say "shoulder to shoulder against fascism" and to fight. 


-To be anti-fascist is to defend freedom of thought and belief. 
- To be an anti-fascist is to want the brotherhood of the peoples. 


- To be anti-fascist is to be able to say end concentration camps, torture and oppression 


-Being anti-fascist is to be able to say "shut down all racist-fascist parties!" 


- To be anti-fascist is to want the freedom of the Kurdish people 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- To be anti-fascist is to defend the freedom of belief of the Alevi people. 


- To be an anti-fascist is to demand a reckoning for our murdered children. 


- Being anti-fascist is to call fascism fascism. Those who cannot call it by its right name cannot be anti-fascist. 


Armed struggle is to fight against imperialism and its policies. 
Armed struggle is the only way to fight against the powers that are collaborators with imperialism. A government that has been in the hands of the exploiters for centuries, a government that deems hunger for the people, poverty for the people to be proper. 


There are two classes, oppressor and oppressed, war is the forcing the acceptance of the will of one ofthe two classes upon the other, in the war between imperialism and what is right imperialism is the oppressor, the people are the oppressed. People in the world and in our country are dying of hunger and they are being massacred in the Mediterranean Sea, in the Aegean and in the vaults of lorries as a result of the war and exploitation policy of imperialism. 


To be anti-imperialist and anti-fascist is to defend the truth all over the world. To be anti-imperialist, anti-fascist is to fight armed with Marxist-Leninist ideology. To be anti-imperialist is to want independence from imperialism. To be an anti-fascist is to fight for democracy against fascism. 


OUR RESISTANCE IS OUR HOPE! 

OUR RESISTANCE IS OUR IDEOLOGICAL STRENGTH! 
ONLY THOSE WHO RESIST CAN WIN! 

WE WILL WIN AGAINST FASCISM AND IMPERIALISM! 


Fascism in Turkey attacks the people and revolutionaries every day. 
Their goal is to completely surrender the people, to end the resistance. We are not surrendering to these attacks of fascism, we are resisting. 


Fascism attacks in all areas and revolutionaries resist in all areas. 
Lawyers, teachers, academics, workers, artists and architects and insurgents with their resistance in every field show that fascism cannot and will not get the result it wants from its oppression. This resistance creates hope in the people. The peoples silent today will tomorrow realise their own power through these acts of resistance and will rise up. 
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Let's recognise the ongoing resistance; 


Grup Yorum is a revolutionary music group that has been performing revolutionary music for 34 years and has been on the side of the people. There have been dozens of investigations carried out about its members, with the band attracting millions to their concerts, in every period members of the group were thrown into jail every term. Members ofthe group today are on indefinite hunger strike. On 
17 May, they started their hunger strike resistance with demands that 
bans on concerts be lifted, the terror lists removed, Idil Cultural Centre not be raided, the members of Grup Yorum in jail be released, and all the charges dropped. Five members ofthe group who were imprisoned Joined this resistance in the prisons where they were held. The group were subjected to threats of forced intervention (force-feeding) and torture. The resistance of Grup Yorum continues with determination, and together we will be victorious. 


Mustafa Koçak; Mustafa Koçak was kidnapped and detained in the middle of the street and tortured in custody for 12 days. During these 12 days he was asked to collaborate. He was asked to testify about his friends. They said if he didn't agree, he'd never see the light of day again. They tortured him in all ways and said they were going 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to rape his pregnant sister. It is dishonourable to collaborate, Mustafa Kocak said he would not accept this dishonour and would not cooperate. In court, Mustafa Kocak was given an aggravated life sentence as a result of the statements of the confessor Berk Ercan. Berk Ercan testified that the gun was given by Mustafa 
Koçak to be used in the act of punishing a prosecutor. 
That was never proven. Other allegations were refuted. 
However, despite all this, Mustafa Kocak was given an aggravated life sentence for refusing to cooperate. 
Mustafa Kocak did not accept this injustice and began his death fast on July 3, 2019 with a request for a fair trial. Forced intervention threats are being made against Mustafa Kocak. Fascism wants to end resistance with forced intervention, to prevent injustice being revealed. 


Yüksel resistance; thousands of civil servants were dismissed without any enquiry after OHAL (state of emergency) was declared in 2016. A few statements, 

police reports or intelligence statements about them were sufficient. 
It happened to those who remained silent, it happened to those who surrendered, but it also happened to those who resisted. Nuriye Gülmen first appeared on November 8, 2016 with a sign saying "I want my job back" on Yüksel Avenue (in Ankara). After Nuriye Gülmen, others took their place in this resistance and it grew. Yüksel Avenue was the area of resistance for civil servants who wanted to seek their rights against fascism. Since November 8, 2016, Yüksel has been leading the Resistance. Every day, twice a day, press statements are issued demanding our jobs back, slogans echoed in Yüksek. Twice a day, resisters are tortured and detained. Sometimes they get to say a sentence, sometimes they are taken into custody before they even finish this sentence. Protesters are arrested, tortured, threatened, harassed. Despite all this, Yüksel continues its resistance with determination and continues to call the people to resistance. 


Kezban Ana; the Pir Sultan Abdal Cultural Centre in the Armutlu neighbourhood (in Istanbul) was raided and pillaged by the police. 
The police once again demonstrated their hostility to the people by fouling the place with their urine. The president of the association, Zeynep Yildirim, who revealed the police desecrating the cemevi (Alevi 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Kezban, the mother of Zeynep Yildirim, resisted. Every day, Armutlu cries out for justice in the Cemevi, "Jail those who urinate in the 
Cemevi, not my my daughter Zeynep Yildirim," she says. Kezban Ana is 82 years old and resisting. There is no age for resistance in Anatolia. Seven to 70, 70 to 82, we resist. We do not allow AKP fascism to insult our values. 


Alev Şahin is the architect of the people. Due to the penalties imposed on those who built faulty structures in Düzce, proceedings were started against her and she was dismissed from her job. Because the company that was fined was a sponsor of the AKP. It is they who have made people reside in faulty structures and killed them in earthquakes. Alev Sahin did not accept this injustice ... she entered history by starting resistance. The city where she works is a city where reactionaries are concentrated, and only Alev Sahin is organising resistance there. So the governor of Düzce issued a decree banning special actions for Alev Sahin. Alev Sahin does not limit herself to the mere act of a sit-down protest. She joined the Yüksel resistance and acts there to involve TMMOB, an organisation of architects and engineers. She's trying to build the resistance, to spread the resistance. 


TAYAD Justice Vigil; TAYAD Families (Aid And Solidarity Association Of Prisoners And Convicts) are on justice vigil in Gazi district every day by refusing to accept the sentences passed against their children. Two days a week, they're in the resistance with Mother 
Kezban. Hundreds of revolutionaries were arrested in the last period and received heavy sentences that were illegal. Fascism believes prisons and severe punishments of revolutionaries will end revolutionism, but they are wrong. Resistance continues both in prisons and outside. The families of detainees and convicts are taking their place as part of the resistance by supporting the resisting prisoners from outside. 


Ankara TAYAD Indefinite Hunger Strike; Ankara is a bulwark of resistance by TAYAD. The families of Tayad in Ankara began an indefinite hunger strike to support the resistance of Mustafa Kocak, who was on a death fast, resisting for justice and for the right to a fair trial. 


Constant resistance to fascism; faced by increasing repression in prisons, revolutionary prisoners launched a resistance to constant fascism in July 2016, which continues to this day without interruption. There are many methods of resistance here, and thanks to this resistance many rights have been gained in prisons. Books and magazines withheld at first are given, visits and the right to converse are granted after at first being denied, and similar rights are conceded. 
It was the strength of the resistance that enabled it. 


Resistance For The Right To Remain; there is resistance in some countries of Europe that do not accept the right to remain for revolutionaries who are settled there. Even though the right to remains exists and was earlier granted, this right is taken away from the revolutionaries in an attempt to force surrender. They say your right has been cancelled because of your revolutionary ideas. They say if 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you want to remain, give up your beliefs. This is of course unacceptable. There is ongoing resistance against this in Germany, France, Belgium and England. 


Mahir Kılıç was fired from his job by the CHP municipality, which describes itself as a left-wing party at every turn. Mahir 
Kılıç resisted this. The resistance he continues today is the third resistance of Mahir Kılıç. He has resisted and won with the same demands before. But we say that under the conditions of fascism, no right is permanent. The CHP is one of the system parties and did not keep its word, to take Mahir Kılıç back as an employee. Mahir Kılıç then carried on his resistance in front ofthe CHP headguarters. The ongoing resistance here was terminated after the promise was made and the agreement reached. However, it was during an election that this was promised, and the CHP had done soto end the resistance on its doorstep. The promises were forgotten after the election were forgotten. So Mahir Kılıç resisted in front of the door of those who had made promises to him three times. Mahir Kılıç is resisting the CHP with a hunger strike in front of its Istanbul Province Centre. 


Türkan Albayrak; the acts of resistance develop by strengthening one another. This resistance was not the first resistance of Türkan Albayrak. She resisted, went on hunger strike and triumphed though she had already been fired from his job. Nuriye Gülmen started the resistance in Yüksel and explained that she had taken Türkan Albayrak as an example. Türkan Albayrak, on the other hand, said that she had taken Nuriye Gülmen as an example when she went out today again and resisted for work, bread and honour. Turkan Albayrak is an example of the spirit of resistance. There is no guarantee that any of the rights gained under the conditions of fascism will last a lifetime. Türkan Albayrak previously won her resistance. Today she has been dismissed from her job again. But she does not accept this and coes out to protest every Friday. Despite detentions and torture, areas of resistance are not abandoned. 


Lawyers' Justice Vigil; People's lawyers were sentenced to a total of 159 years in their last court appearance. These punishments were given by order of the fascist state. Within hours, the lawyers who were released by the court were issued a re-arrest warrant by the same court. So they were arrested again before they could get out of prison, and then sent to another court, where the court personnel that had released the revolutionary lawyers were sent elsewhere. Before that, to oppose the increasing repression exercised on the people's lawyers, lawyers began a vigil of justice in front of the Caglayan Palace of Justice. This resistance continues every Thursday. The people's lawyers are exposing injustice by being present in front of the "Palace of Jushice 


Bakırköy resistance; two teachers named Nursel Tanriverdi and Selvi Polat resist on Monday every week in Bakırköy Square (in Istanbul). They are two teachers who were dismissed from their jobs by the KHK (decrees following the 2016 coup attempt) issued by AKP fascism. They are detained under torture every week. AKP fascism is making decisions about whatever rights are allowed. It thinks he can end the resistance by making a decision not to allow people to go near the square. But no one is asking the AKP for permission to resist. Two teachers come out to the square every week saying, we are legitimate. 


Each of these acts of resistance show that AKP fascism has failed to get the people and the revolutionaries in any area to surrender. The resistance shows that the AKP's policies have not yielded results. If it gets a result in many places, AKP fascism cannot make headway in getting the people to surrender where there are revolutionaries and a tradition of resistance. 


There is no guarantee that every resistance will result in victory. However, victory is won by those who resist. If we don't resist, we've alrelife without honour. This is the life imposed on us. A life without honour is imposed upon us by this system. We are not going to accept this, of course, and we are resisting in all areas. The more we resist, the stronger we get. 


Today, these acts of resistance are gathering under one roof. The goal is to make them grow, to create more resistance. Because the names listed above are not the only ones that have been wronged in our country. All the people are living under injustice. Justice will be won not in the law courts of this system, but in the streets, by resistance. 


We Will Win By Resisting! 
Victory Will Go To The Workers Who Resist! 


HALKIN AVUKATI y, 
BARIN TITIKE y özi E İ savun 
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Merhaba, 


Devrimci Sol yayınımızın İngilizce ilk sayısıyla sizlere merhaba diyoruz. 


Emperyalizm diyor ki, “Marksizm-Leninizm'in dünyada bir daha umut olmasına izin vermeyeceğiz!” 


Biz diyoruz ki; Marksizm-Leninizm'i dünyanın dört bir yanına yayacak, halkların tek kurtuluş umudu haline getireceğiz. 


Emperyalizm, dünya halklarına uzlaşma, teslimiyet ve tasfiyeyi dayatıyor. 


Devrimci hareketleri uzlaşma, teslimiyet, tasfiye politikalarıyla çürümeye, yok olmaya mahkum ediyor. 


Bu koşullarda İngilizce Devrimci Sol'la, Marksist-Leninist ideolojiyi dünya genelinde yayarak, emperyalizmin ideolojik saldırılarının karşısına Marksizm-Leninizm bayrağını tüm dünyada daha güçlü dalgalandırarak çıkıyoruz. Emperyalizm dünyada devrimleri bitiremeyecek, Marksizm-Leninizm'i bitiremeyecek, Biz Kazanacağız! 


Açlığa, yoksulluğa mahkum edilen milyarlar; işgal edilip yakılan, yıkılan ülkeler; emperyalist güçler tarafından katledilen, tutsak edilen, işkence gören, tecavüzlere uğrayan dünya halkları... Bu tablo günümüz dünyasında emperyalist haydutlugun vahşetinin ne kadar büyüdüğünü gösteriyor. 


Bu tabloyu yaratan emperyalizm saldırganlığını ve vahşetini artırdıkça kendi sonunu da yakınlaştırıyor. Bunu gördükleri için “27. Yüzyıl Ayaklanmalar Yüzyılı olacak!” demişlerdi. Halkların tek umudu, tek kurtuluşu Marksist Leninist ideolojidir. Emperyalistler bunu da bildikleri için “Marksizm-Leninizm'in dünyada bir daha umut olmasına izin vermeyeceğiz!” diyerek Marksist Leninist örgütlere saldırılarını artırdı. Onları ideolojik olarak teslim almak, onları önce ideolojik olarak sonra fiziki olarak yok etmek, bitirmek için teslim alma, tasfiye politikalarına hız verdiler. Dünya genelinde bu politikalarında önemli sonuçlar da aldılar. 


Emperyalizmle ve yerli işbirlikçileriyle uzlaşmalar, barış süreçleri ile halkların bilinci bulandırılıyor. Sınıf ve sınıf savaşı kavramları çarpıtılmaya, unutturulmaya çalışılıyor. Hiçbir zaman sömürenlerle-sömürülenler, ezenlerle-ezilenler, sömürücü egemenlerle-ezilen halklar, zenginlerle-yoksullar, toklarla-açlar aynı safta olmadılar. 
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Marksist-Leninist ideolojinin; teslimiyet, tasfiye politikalarina karsi dünyada umut olmasının önüne geçemeyecekler. Tarihin akışını değiştiremezler çünkü. Tarihin akışı emperyalizmin yok olacağını, yerine sosyalizmin geleceğini, Marksist Leninist ideolojinin tüm dünyada hakim olacağını gösteriyor bizlere. 


Emperyalistler ve onların yerli işbirlikçileri istedikleri kadar “Marksist-Leninist örgütleri bitirdik, teslim aldık, imha ettik!” diye bağırıp dursunlar. Buradan bir kez daha haykırıyoruz: Hayır bitmedik, bitmeyeceğiz! Biz sizi bitireceğiz! Dünyada açlık, yoksulluk, sömürü ve zulüm oldukça; bu dünyada emperyalizm, faşizm olduğu sürece direnenler, savaşanlar bitmeyecek! Marksizm- Leninizm bitmeyecek! Halkların kurtuluş kavgası ve umudu bitmeyecek! 


Biz bu umudun, bu kavganın adıyız! 


Emperyalizmin tüm dünyada Marksizm-Leninizm'in umut olmasını engellemek için saldırılarını artırdığı bu süreçte, Devrimci Sol Ingilizce yayınımızla bu saldırıların karşısında Marksizm-Leninizm ideolojisini tüm dünyaya yayma görevimizi yerine getiriyoruz. 

Teslimiyet, tasfiye politikalarının karşısında biz varız! 


Marksizm-Leninizm tüm dünya halklarının tek gerçek umududur, tek gerçek kurtuluşudur! 


Emperyalizmle, faşizmle “barış-uzlaşma” olmaz! Emperyalizme ve faşizme karşı savaşmadan, savaşı büyütmeden halkların kurtuluşu mümkün değildir. Savaşmadan, savaşı büyütmeden, halkları bu savaş için örgütlemeden, bu savaşla baskı ve sömürü düzeni yıkılmadan halkların kurtuluşu mümkün değildir. 


Emperyalizme ve yerli işbirlikçileri faşist iktidarlara karşı savaşımızı tüm dünyaya yayacak ve süreklileştireceğiz! Umutsuzlara umut olacagiz! 


Devrimci Sol İngilizce yayınımızla bu görevimizi yerine getirme yolunda bir adım daha atıyoruz... 


DEVRİM İÇİN SAVAŞMAYANA SOSYALİST DENMEZ! 

TEK YOL DEVRİM, TEK KURTULUŞ SOSYALİZM! 
KURTULUŞUN YOLU MARKSİZM LENİNİZM'İN YOLUDUR! 
FAŞİZMİ VE EMPERYALİZMİ YENECEĞİZ! 

HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ! 
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BİZ Türkiye'li devrimcileriz. 
DEVRİMCİ HALK KURTULUŞ PARTİSİ CEPHESI'yiz. 


Marksist-Leninist ideolojiyi savunuyoruz. 


Ülkemiz emperyalizmin yeni sömürgesi bir ülkedir. Emperyalizmin işbirlikçisi ordu tarafından ülkemizin işgal edilmiş olmasının, ülkemizin en ücra köşelerine kadar yerleşmiş olan emperyalist tekellerin sómürüsünün, emperyalizme bağımlılığın acılarını yaşıyoruz. Bunun için EM-PERYALİZME KARŞI BAĞIMSIZLIK savaşı yürütüyoruz. 
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Halkımız emperyalist tekeller ve işbirlikçi oligarşinin sömürüsü altında aç ve yoksul bırakılmıştır. Zulme ve adaletsizliğe karşı öfkelidir. 
Halkımızın bu öfkesini ve düzeni değiştirme isteğini bastırmak için ülkemiz FAŞİZMLE yönetilir. Biz, FAŞİZME KARŞI DEMOKRASİ için savaşıyoruz. 


Ülkemizde emperyalist işgalle birlikte çarpık bir kapitalist yapı geliştirilmiştir. Bu kapitalist yapı çarpıktır, çünkü birbirini tamamlayan ve halkımızın ihtiyaçlarını temel alan bir sanayi gelişmemiştir. Emperyalist tekellere bağımlı ve ağırlıklı olarak montaj ve kaportajılık üzerine kurulu bir sanayi gelişmiştir. Bu çarpık kapitalist sistemin büyük sömürü ve adaletsizliği altında yaşıyoruz. Bu nedenle de KAPİTALİZME KARŞI SOSYALİZM için savaşıyoruz. 


Vatanımız bağımsız, halkımız özgür olsun istiyoruz. 
Anadolu, ekmeğe ve adalete doysun istiyoruz. 
Bu savaşı kime karşı yürütüyoruz? 


Yaşadığımız açlığın, yoksulluğun, sömürü ve zulmün, kan ve gözyaşının, ülkemizin yağma ve talan edilmesinin temel sorumlusu emperyalizm ve işbirlikçisi Türkiye oligarşisidir. Bu nedenle de savaşımızı EMPERYALİZME VE İŞBİRLİKÇİ İKTİDARA KARŞI yürütüyoruz. 


DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE EMPERYALİZM 
DEĞİŞMEMİŞTİR 
Emperyalizmin hâkimiyetindeki bu dünyada; 


Her yıl 10 milyonu çocuk, 18 milyon insan doğrudan açlıktan, 70 
milyon insan ise açlığa bağlı sebeplerden ölüyor. 


Her gün 17 bini çocuk, 25 bin kişi açlıktan ölüyor. 
1 milyar insan her gün yatağına aç giriyor. 4 milyar insan yoksul. 


Oysa BM'ye bağlı FAO (Dünya Gıda Örgütü), “Dünyadaki tarımsal üretim 12 milyar insanı doyurabilir.” diyor. 


8 Amerikan tekeli bütün dünyanın kaynaklarının yarısından fazlasına 
el koyuyor. 


Türkiye'de; 


20 milyon insanımızın açlık sorunu yaşıyor. 


66 


E devrimci sol x 

50 milyon insanımız yoksul. 

Ülkemizde, asgari açlık sınırı, 4900 tl.dir. 

Asgari ücret ise, 1404 Tl.dir. 

Asgari ücretle çalışan işçi sayısı 4 milyon 312 bin 811 dir. Bunun anlamı, yaklaşık 20 milyon insanımızın açlığa mahkum edilmiş olmasıdır. 

Açlık, yoksulluk rakamları, hem dünyada hem ülkemizde, azalmak bir yana, katlanarak artmıştır. 

Dökülen kan, bugün de halkların kanıdır. 

Göç yollarına dökülen halktır. Döken emperyalizmdir. 


Bu tablo aynı zamanda, Libya, Irak, Suriye, Sudan, Mısır, Yemen gibi ülkelerdeki emperyalist işgal ve katliamların da nedenidir. Emperyalist işgallerde yüzbinler milyonlar katledilmeye devam ediyor. Emperyalist tekellerin sömürüsü artmış, adaletsizlik 20. yüzyılı da geride bırakacak ölçüde büyümüştür. Tekeller, sömürüde VAHŞİ KAPİTALİZM'e dönmüştür. 


Sonuç olarak: emperyalizm değişmemiştir! 


Dünyada sınıf çelişkileri daha da derinleşmekte, devrimin nesnel koşulları yıllar geçtikçe daha da olgunlaşmaktadır. 


21. Yüzyılın özeti: 
- Daha da saldırganlaşan emperyalizm 


- Daha da büyüyen adaletsizlik 


TÜRKİYE'DEKİ 
YANSIMASI 


Emperyalizmin yeni sömürgesi olan Türkiye'de, eskisine göre daha acımasız bir sömürü , açlık, yoksulluk, işsizlik, adaletsizlik baskı, yasak, zulümdür. 


* Çözümü Avrupa Birliši nde arayanlar yanıldılar, 
Avrupa Birliği, HİÇBİR 


* devrimci sol m 
ŞEYİ DEĞİŞTİRMEDİ. 


* Çözümü emperyalizmin Yeni Dünya Düzeni'nde arayanlar yanildilar, YENİ DÜNYA DÜZENİ VEYA "TEK KUTUPLU DÜNYA" DA HİÇBİR ŞEYİ DEĞİŞTİRMEDİ. 


Devrim dün olduğu gibi bugün de zorunluluktur. 


FAŞİST TÜRKİYE DEVLETİ, EMPERYALİZMİN VE İŞBİRLİKÇİLERİNİN DEVLETİDİR. 

FAŞİST Türkiye Devleti'ni YIKMADAN BAĞIMSIZLIK VE DEMOKRASİ, EKMEK, ADALET VE ÖZGÜRLÜK OLMAZ! 


DEVRİM; 


1-YIKMAKTIR; Yani siyasal iktidarı ele geçirmektir. 


2-YAPMAKTIR; Yani, siyasal iktidar aracılığıyla yeni bir toplumsal sistem kurmaktır. 


NASIL? 


1-) DEVLET, sömürücü egemen sınıfın devletidir. Oligarsik niteliktedir. İçinde, işbirlikçi tekelci burjuvazi, toprak ağaları, tefeci-tüccar kesimleri bulunacaktır. 


Görevi, emperyalist egemenliği ve sömürüyü sürdürmek, halkın düzene tepkilerini bastırmak, devrimcileri yoketmektir. 


2-) DEVRİMDE SINIFLARIN MEVZİLENMESİ 


Çıkarları, halkın iktidarında olan tüm halk kesimleri, devrim cephesindedir. 


Halkın karşısında emperyalizm ve işbirlikçi iktidarlar ve onların silahlı güçleri, 


bürokrasisi vardır. 
Sonuç: SINIFLAR MEVZİLENMESİNDE 
-Düşmanı daraltıp 


-Devrim cephesini genişleteceğiz 
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-Devrime kazanamadıklarımızı tarafsızlaştıracağız. 


3-) DÜNYA DEVRİM DENEYLERİ VE STRATEJİLERİNDEN ÖĞRENDİK, KENDİ ÜLKEMİZ KOŞULLARINA UYGUN DEVRİM STRATEJİMİZİ ÇİZDİK 

Dünya devrimleri bize, 


a- Düzen ne kadar güçlü olursa olsun, onu yıkmanın ve devrim yapmanın mümkün 


olduğunu, 


b- Yıkmak için nasıl savaşacağımızı, nasıl kazanacağımızı gösteriyor. 


Bu tecrübeye göre, silahlı mücadele zorunludur. Ülkemiz devrimi, halk savaşının 


ülkemize özgü yolu olan Politikleşmiş Askeri Savaş Stratejisiyle gerçekleşecektir. 


Sonuç olarak; Ülkemizde Kapitalizm işbirlikçi karakterdedir ve emperyalizme bağımlıdır. 


-Çarpıktır, yani kendi iç dinamiğiyle gelişmemiştir. Güçsüzdür, ancak ittifaklarla ayakta duruyor. 


Birleşen ve savaşan halk karşısında yıkılmaya, tarihin ve toplumların yasaları karşısında sona ermeye mahkumdur. 


ÜLKEMİZDE MİLLİ 
BİR KRİZ VARDIR. 


Devrimin Objektif Şartları: 


1-Yönetenlerin eskisi gibi yönetememesi 


2-Yonetilenlerin eskisi gibi yönetilmek istememesidir. 


BU, MİLLİ KRİZDİR. Bu şartlar ülkemizde de vardır. 


Devrimin Subjektif Şartları: 


-Devrime önderlik edecek örgütlenmenin varlığıdır. 


Bu şartları, yani devrim için eksik olanı oluşturmak, devrime önderlik edebilecek Parti-Cephe'yi halk içinde örgütlemek ve geliştirmek hedefimizdir. 


Ülkemizde devrimin evrim ve devrim dönemleri içiçe geçmiştir.. 
Evrim Barışçıl mücadele 
Devrim Silahlı mücadele 


Barışçıl mücadele ve silahlı mücadelede içiçe devam eder. Yani ayrı ayrı dönemlerde hayata geçirilen mücadele biçimleri değil, aynı dönemde birlikte kullanılan mücadele biçimleridir. 


ÜLKEMİZDE HALKIMIZ İLE EMPERYALİZM VE 
İŞBİRLİKÇİLERİ ARASINDA SUNİ DENGE VARDIR 
Suni Denge, halkın düzene tepkisine rağmer, bu tepkinin düzene 


karşı büyük ayaklanmalar şeklinde kendini göstermemesi durumudur. 
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Oligarsiyle halk arasıda kurulmus bir dengedir. Bir statüdür. 

Bu statüyü olusturan etkenler: 

1-Devlet yıkılmaz düsüncesi=Korku 

2-Gizli isgal=Emperyalizmin politikaları 

3-Düzenin propagandası ve yozlasma=kusatma 

4-Nisbi refah 


Devrimci mücadele 3 CEPHEDE YÜRÜR: 


-Politik Mücadele: Silahlı mücadele yürüterek halkın iktidarı hedeflenir 


-Ekonomik-Demokratik Mücadele: Düzen içi hak alma mücadelesidir 
-İdeolojik Mücadele: Tarihsel haklılığımızı ve meşruluğu anlatan 


mücadeledir. Emperyalist sistemi teşhir eder, alternatifini gösterir. Tek alternatif devrimdir, sosyalizmdir. 


-Reformlar için mücadele ile reformist mücadele farklıdır. 
İlkinde, reformlar devrim için mevzi kazanma aracıdır. 


İkincisinde yani reformizmde reformlar AMAÇTIR. 


DEVRİMİMİZ ANTİ EMPERYALİST, ANTİ OLİGARŞİK 
DEMOKRATİK HALK DEVRİMİ OLACAKTIR 


ANTİ-EMPERYALİST, ANTİ-OLİGARŞİK DEVRİMİ savunuyoruz: Devrimimiz şunları YAPACAKTIR: 

- . Emperyalizmle tüm ilişkileri kesecek, 

- A Faşist devleti yıkarak halk demokrasisini kuracak, 

- A Ezilen halkları her alanda özgürleştirecek, 


-  Tekellerin iktidarına son verip, sosyalizmin yolunu açacaktır. 


Biz, halkız, halk savaşı veriyoruz, halkın iktidarını kuracağız! 


Z1 
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Halk Savaşımız, silahlı mücadelenin temel, ekonomik demokratik diğer tüm mücadele biçimlerinin silahlı mücadeleye tabi olduğu bir öncü savaşı aşamasından geçecek, önce gerilla ordularının ve sonra halk ordusunun oluşturulması ile devrime yürüyecektir. 


Savaşımız her alanda, ülkemizin her yanındadır. Kır, şehir, silahlı silahsız... tüm biçimlerde sürmektedir. 


Bu savaşımızda bizim güçlü yanlarımız şunlardır: -İdeolojimiz güçlü 

-İnancımız 

-Kararlılığımız 

-Halkın çıkarlarını savunmamız 

-Devrimci durumun varlığı, çelişkilerin devrim lehine olması 


Bizim güçlü yanlarımız, düşmanlarımızın ise güçsüz yanlarıdır. Düşmanlarımız, 


-İnançsız 

-Ne için savaştığını bilmeyen 

-Halktan olup halka karşı savaşma çelişkisi 
-Halkın çıkarlarını savunmaz 

-Halka baskı ve terör uygular. 


Bu bizim kazanacağımızı gösterir. 


SONUÇ: 


BİZ HALKIZ: İSTEDİKLERİMİZ, AMAÇLARIMIZ, YOLUMUZ HAKLI VE MEŞRUDUR. 


EMPERYALİZM, YERYÜZÜNDEKİ TÜM KATLİAMLARIN, AÇLIĞIN, YOKSULLUĞUN, ADALETSİZLİĞİN SORUMLUSUDUR: YIKILMALIDIR. 
KAPİTALİZM; İNSANLIĞIN SORUNLARINI ÇÖZEMEZ. 


SÖMÜRÜCÜ, EMPERYALİST, FAŞİST HİÇBİR İKTİDAR, KENDİLİĞİN-DEN GİTMEZ. 


ONLARI SAVAŞARAK YIKMAK VE KOVMAK GEREKİR. 
sonuç: TEK YOL DEVRİM / TEK ÇÖZÜM SOSYALİZM. 


fps 
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Sloganimiz; KURTULUSA KADAR SAVAS'tir. 


Biz „halk için“ savaşanlar değiliz; BIZ HALKIZ. HALKIN KENDİSİYİZ. 


EMPERYALİZMİ KOVUP OLİGARŞİK İKTİDARI YIKIP, HALKIN DEV-RİMCİ İKTİDARINI 


KURACAĞIZ. 


EMPERYALİST DÜNYA DÜZENİ VE OLİGARŞİNİN İKTİDARI, NE KADAR GÜÇLÜ 


GÖRÜNÜRSE GÖRÜNSÜN ,YIKILABİLİR VE YIKILACAKTIR. 


HALKIZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ! 
BİZE KATILIN BİRLEŞELİM SAVAŞALIM KAZANALIM! 
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TÜRKİYE DEVRİMİNİN YOLU 


Devrim Anlayışımız Reformist Değil Marksist-Leninisttir! 


Devrim Nedir? 


Devrim, politik iktidarın aşağıdan yukarıya bir halk hareketiyle ZOR'a dayalı olarak ele geçirilip, bu iktidar aracılığıyla daha ileri bir toplumsal düzenin kurulmasıdır. Yani devrim; toplumsal bir alt-üst oluştur. İktidarın burjuvazinin elinden alınıp ezilenlerin, emekçilerin, işçi sınıfının eline geçmesidir. Bu, Marksist-Leninist Devrim anlayışıdır. 


Ms 
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Devrimin Maddi Zemini Emperyalizmin 
Varlığıdır! 


Emperyalizm, tekelci kapitalizmdir. Çürümüş, asalak, kan emici ve kan dökücüdür. 


Yağma, talan, soygun ve sömürü düzenidir. Emperyalizmin yarattığı dünya açlık, yoksulluk, yıkım, savaşlar, felaketler, işsizlik, yozlaşmadır. 


Ezilen tüm dünya halkları gibi Kürt, Türk, Alevi, Sünni tüm milliyet ve mezheplerden yoksul, emekçi Anadolu halklarının gerçek kurtuluşu devrimdedir. 


DEVRİCİ HALK KURTULUŞ PARTİSİ-CEPHESİ Anadolu halklarının yağma, soygun ve sömürü düzeninden gerçek kurtuluş umududur. 


Emperyalistler ve işbirlikçileri yasaklamalarla, “terör” listeleriyle, komplolarla, operasyonlarla, tutuklayarak, katlederek halkların umudunu boğmak için her türlü araçlarıyla saldırıyor. 


Ancak emperyalizmin ve işbirlikçilerinin hiçbir saldırısı Anadolu'da bir devrimi engelleyemeyecektir. Tarihin ve bilimin yasaları bizden yana. Biz doğup gelişmekte olan yeniyi, onlar ise çürümüş, asalak bir düzeni temsil etmektedir. 


Biz halkız, milyonlarız, onlar ise bir avuç asalak burjuvazidir. 


Biz devrimciler kimseye bir cennet vaat etmiyoruz. Çürümüş, kokuşmuş, asalak burjuvazinin sömürü düzenini yıkıp yerine cenneti birlikte kuracağız diyorlar. 


Halkların kanını emerek beslenen asalak burjuvazi iktidarını kendi elleriyle bize vermeyecek. Biz, bizim olanı zorla alacağız. Onun içindir ki, varılacak yere kan içinde varılacaktır. Halkın olanı almak için savaşmaktan başka yol yoktur. 


CÜRET, CÜRET, CÜRET... ISRAR, ISRAR, ISRAR... 
Dünyayı Bir Kez De Türkiye'den Sarsacağız. 


Ülkemizde bir devrim mutlaka olacaktır. Bu bir temenni değil zorunluluktur. 


Marksizm, toplumun gelişim ve dönüşümünün belli sübjektif ve objektif yasalara bağlı olduğunu bilimsel temellere oturtarak 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kanıtlamıstır. 


Tarihin ve bilimin yasaları bizden yanadır. 


Marksizm'e göre devrimin maddi temeli; belli bir üretim tarzı içinde, üretici güçlerle üretim ilişkileri arasındaki Zorunlu Uygunluk Yasası'nın bozulmasıdır. 


Zorunlu Uygunluk Yasası Kapitalizmin emperyalizm aşamasıyla bozulmuştur. 


Kapitalizm kendi mezar kazıcılarını yaratmıştır... 


Marksist Devrim Teorisi, devrimin objektif koşullarının olduğu durumda devrimci sınıfın mevcut devlet aygıtını parçalayarak yeni üretim ilişkilerini inşa edecek bir iradeyi ortaya koymasıdır. (Determinist yön - Volantirist yön) 


TÜRKİYE DEVRİMİNİN KARAKTERİ 
ANTİ-EMPERYALİST, ANTİ-OLİGARŞİK 
HALK DEVRİMİDİR! 


Düşmanımız emperyalizm ve onun işbirlikçisi oligarşidir. 
Savaşımız emperyalizme ve işbirlikçi oligarşiye karşıdır. 


Stratejik hedefimiz; Anti-emperyalist, anti-oligarşik devrimdir. 
Devrimle emperyalizmi ve oligarşiyi ülkemizden kovacağız. 


Emperyalizmi ve oligarşiyi defettikten sonra kurulacak iktidar Devrimci Halk İktidarı olacaktır. Bu nedenle ülkemizde devrimin karakteri Demokratik Halk Devrimi'dir. 


Devrimin öncü ve önder gücü işçi sınıfı ve diğer halk kesimlerini de yanına katarak Demokratik Halk Devrimi'ni Sosyalist Devrime taşıyacaktır. Devrimin niteliği ülkemizin sosyal, siyasal, ekonomik yapısına bağlıdır. 


Ülkemiz, Emperyalizmin Yeni-Sömürgesidir 
Emperyalizmin yeni-sómürgesi bir ülkede yaşıyoruz. 


Hâkim üretim biçimi kapitalizmdir. Ancak bu kendi iç dinamiğiyle gelişmiş bir kapitalizm değildir. 


Ülkemizde burjuvazisi, burjuva demokratik devrimini 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tamamlamamıstır. 
Burjuvazi gericilesmistir ve devrime öncülük edemez. 


İşçi sınıfı da iktidarı tek başına alabilecek niceliğe ve niteliğe sahip değildir. 

İşçi sınıfı, köylülük ve Küçük burjuvazi ile ittifak yapmak zorundadır. 


Yani yapılacak bir devrim sadece işçi sınıfının değil, köylülük ve küçük burjuvazinin de çıkarlarını gözetmek zorundadır. 


Bundan dolayıdır ki, sosyalizmin ekonomik temelleri uygun değildir. 

İşte bunun içindir ki, ülkemiz devriminin karakteri Demokratik Halk Devrimi'dir. 

Demokratik halk devrimi, iktidarın devrime katılan tüm halk güçleriyle paylaşıldığı, emperyalizme ve oligarşiye karşı tüm halk güçlerinin devrimci halk iktidarıdır. 


Tüm halk kesimlerinin taleplerini ve çıkarlarını gözeten bir programa sahip olacaktır. 


devrimci sol * 
DEVRİM STRATEJİMİZ POLİTİKLEŞMİŞ ASKERİ 
SAVAŞ STRATEJİSİ (PASS) DİR! 
Her devrimin bir stratejisi vardır. Devrim stratejisi ülkenin sosyal siyasal ekonomik analizinin üzerinde şekillenir. 
Strateji hedefe varmakta izlenecek ana doğrultuyu kapsar. 


Türkiye devrimi Politikleşmiş Askeri Savaş Stratejisi (PASS) ile zafere ulaşacaktır. PASS, bizim gibi yeni-sömürge ülkelere özgü bir halk savaşı stratejisidir. 


PASS, silahlı mücadelenin temel, diğer ekonomik-demokratik ve barışçıl (uzlaşıcı olmayan) politik mücadele biçimlerinin buna bağlı 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olarak yürütüldüğü bir halk savaşı stratejisidir. 


POLTİKLEŞMİŞ ASKERİ SAVAŞ STRATEJİSİ İKİ 
ANA EVREDEN GEÇECEKTİR 


Ülkemiz devriminin kendine özgü yolu, uzun süreli bir Halk Savaşı ile iktidarın alınmasını içerir. PASS, iki ana evreden geçerek tamamlanacaktır. Birinci aşama, kitlelerin savaşa katılımının önünü açacak olan öncü savaşı aşaması, 


İkinci aşama düzenli ordular aşamasıdır. 


TEMEL BÜCADELE BİÇİMİ SİLAHLI PROPAGADANDA, 
TEMEL ÇALIŞMA TARZI İLLEGAL ÇALIŞMADIR! 


NEDEN?.. Çünkü ülkemiz yeni-sómürge bir ülkedir ve tekelci burjuvazi baştan itibaren emperyalizme bağımlı tarzda ve yukarıdan aşağıya geliştiğinden çarpık ve zayıftır. Sömürüden aslan payını emperyalizm almaktadır. Emperyalizm genel bunalımını hafifletmek için her gün yeni-sömürgelerdeki aslan payını arttırmak istemekte ve 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böylece kendi bunalımını bu ülkelere aktarmaktadır. Bunun sonucu bu ülkeler sürekli bir ekonomik, sosyal ve siyasal kriz içindedir. 


"Milli kriz" diye adlandırdığımız bu durumun sonucu ülkemiz sürekli faşizmle yönetilmektedir. 


Faşizmin baskısı ve zoru karşısında silaha sarılmaktan başka yol yoktur. Faşizmin anladığı dil halkın devrimci şiddetidir. Faşizm koşullarında örgütlenmelerimizi korumak, geliştirmek ve iktidara alternatif hale getirmek illegal-gizli çalışmayı temel almaktan geçiyor. 
Faşizm koşullarında legal, yasal örgütlenmeleri temel almak demek savunmasız kalmak demektir. 


TÜRKİYE DEVRİMİNDE TEMEL SINIFLAR 


Türkiye devriminin temel sınıfları; işçi sınıfı, köylülük ve küçükburjuvazidir. Türkiye devriminin temel gücü bu sınıflara, yani halka dayanacaktır. 


Çağımızın en devrimci sınıfı olan proletarya, devrimi sonuna kadar götürecek tek sınıftır. Proletarya ülkemiz halk savaşında önder güçtür. 


SUNİ DENGE NEDİR? 


Suni denge yeni-sömürgelere özgü bir orijinalitedir. Nesnel bir olgudur. Bu nesnel durum yeni-sömürge ülkelere özgü çarpık kapitalizm, güçlü devlet örgütlenmesi vb gibi diğer nesnel olguların yani yeni-sömürge ülkelerin bir bütün olarak sosyal siyasal ve ekonomik koşullarının sonucudur. Elbette faşist devlet de uyguladığı iradi politikalarla suni dengeyi pekiştirmeye çalışır. 


Suni denge sürekli milli kriz koşullarında halk kitlelerinin pasif tutum içinde olmasıdır. Halk kitlelerinin düzene karşı memnuniyetsizlikleri ne kadar çok olursa olsun buna denk düşen bir tepki ortaya koyamamasıdır. 


ÖNCÜ SAVAŞI VE SİLAHLI PROPAGANDA NEDİR? 


Emperyalizmin gizli işgalinin söz konusu olduğu, faşizmin sürekli bir nitelik kazandığı, "oligarşi ile halkın memnuniyetsizliği ve tepkileri arasında bir suni denge"nin var olduğu koşullarda, kitleleri devrim safına çekebilmek, silahlı propaganda temelinde sürdürülecek bir öncü savaşı ile mümkündür. 


Öncü savaşı, kitleleri oligarşinin ideolojik, siyasi etki alanından çekip alacak, oligarşiyi doğrudan hedefleyecek, düzenin tüm gücünün demagoji ve yaygaradan ibaret olduğunu ortaya koyacak, kitleleri günlük geçim derdinin dar sınırlarından kurtarıp köklü çözümler aramaya itecek, oligarşinin karşısında güçlü bir devrimci örgütün varlığını gösterecek, kitlelere hedef gösterip bilinçlendirecek bir mücadele biçimini temel alarak sürdürülecektir. Bu mücadele biçimi silahlı propagandadır. 


Öncü savaşı, silahlı propagandanın diğer mücadele biçimleriyle birlikte ele alındığı stratejik önemdeki bir aşamadır. 


10-DEVRİM STRATEJİMİZİN AYIRTEDİCİ 
ÖZELLİKLERİ NELERDİR? 


Bir, ülkemiz halk savaşı, silahlı propagandanın temel mücadele biçimi olduğu bir öncü savaşı aşamasından geçecektir. 


İki, ülkemizde halk savaşı, kır ve şehir diyalektik bütünlüğünü öngören Birleşik Devrimci Savaş ilkesine göre sürdürülecektir. 


Üç, ülkemizde halk savaşının başında kurtarılmış bölgeler oluşması mümkün değildir. 


Dört, ülkemiz halk savaşında, temel güçler işçi sınıfı, köylülük ve küçük-burjuvazidir. İşçi sınıfı ve küçük-burjuvazinin devrimde oynayacağı rol daha önceki halk savaşlarına kıyasla artmıştır. 


Beş, ülkemiz halk savaşının örgütsel ilkesi, Politik ve Askeri Liderliğin Birliği ilkesidir. 


1-SAVAŞIN VE DEVRİMİN 
KURMAYI KİMDİR? 


Savaşın ve devrimin kurmayı partidir. Ülkemiz devrimini başarıya ulaştıracak önder güç Marksist-Leninist partidir. 


Parti, halkın en donanımlı ve nitelikli unsurlarını içinde barındıran, her koşulda mücadeleyi sürdürebilecek halkın öncü ve önder gücüdür. Proletarya partisi yığınları bilinçlendirip bir örgüt çatısı altında toparlayarak, devrimci mücadele içerisinde yönlendirir, 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devrimin rotasını belirler, kurmaylığını, öncülüğünü yapar. 
Marksist-Leninist bir parti olmaksızın Devrimci Halk İktidarını kurmak, devrimi korumak ve sosyalizmi inşaa etmek olanaklı değildir. 
"İki tane gözün varsa senin / binlerce gözü var partinin yığınların öncüsü o çünkü /Ve o yönetiyor mücadeleyi"... 


12-DEVRİM NEDEN KİTLELERİN ESERİDİR? 


Devrim az sayıda seçkin, kararlı devrimcilerin işi olmayacaktır. Biz darbeci, komplocu değiliz. Biz halkız. Milyonlarız. Devrim halkın, milyonların özlemidir. Devrimi yapacak olan da devrimi koruyacak ve geliştirecek olan da budur. 


Halk kitleleri, bitmek bilmeyen sınırsız bir savaşçı ve kadro 


* devrimci sol |g kaynagidir. 


Halk kitleleri, sınırsız enerji, emek, inisiyatif, olanak ve seferberlik demektir. 


Kitleleri kazanmadan devrim yapmak mümkün değildir. Kitleleri kazanmak kitleleri örgütlemekten geçer. Örgütsüz kitleler kendi başlarına potansiyel güç olmaktan başka bir anlam ifade etmezler. 


Kitleler, örgütü büyütmenin, ideolojimizi yaymanın zeminidir. 
Politik hedeflere ulaşmanın koşulu kitleleri kazanmaktır. Kitleleri kazanan, kitle desteğini alan politik alanda da daha güçlü olur. Kitle bu anlamıyla politik mücadelede güçtür. 


Halka rağmen, halk için devrim yapılamaz. Devrim kitlelerin ihtiyacıdır. Bunun için devrim kitlelerin eseri olacaktır. 
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FAŞİZMİN ZORU ANCAK SİLAHLI 
MÜCADELENİN ZORUYLA YENİLİR 
SİLAHLI MÜCADELE BİR TERCİH DEĞİL 
ZORUNLULUKTUR 


FAŞİZMİN ZORU ANCAK SİLAHLI MÜCADELENİN 
ZORUYLA YENİLİR SİLAHLI MÜCADELE BİR TERCİH 


ZORUNLULUKTUR 


Ülkemizde bir savaş var. Hangi alanda, nerede bulunursak bulunalim, hiç kimsenin kendini bu savaş gerçeğinin dışında düşünmesi mümkün değildir. Sokaktaki her insan, bunu yaşayarak görür ya da 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hissederken, devrimciler için savaş gerçeği nesnel bir durumu ifade ediyor. 


Bugün ülkemizde ekonomik, sosyal, siyasal kriz ve buna bağlı olarak da kitlelerin hoşnutsuzluğu derinleşirken, bu hoşnutsuzluğun devrimci mücadeleye kanalize edilmesi görevi bütün ağırlığıyla kendini dayatıyor. Üstelik bu savaş ülkemizde sadece silahlı iki iradenin çarpışması biçiminde sürmüyor. Oligarşinin terörü ayrıt etmeksizin emekçi halkın her kesimine yöneliyor. 


Ülkemizde ve dünyada, emperyalizmin ve oligarşilerin halklara karşı savaşı kanlı biçimde sürüyor. Yarattıkları adaletsizliğin bir gün kendi sonları olacağını, mezarları olacağını bildikleri için; kendisine direnen halklara, ulusal-sınıfsal temelde mücadele eden bütün örgütlere ve hatta tek tek kişilere varana kadar, ellerindeki bütün baskı araçlarını kullanarak saldırıyorlar. Yetmiyor işgal ediyor, katlediyorlar. Terör listeleri hazırlayarak, ülkeleri,örgütleri terörist ilan ediyor, ambargo, tecrit uyguluyorlar. Devrimcilerin, antiemperyalistlerin başlarına ödüller koyuyorlar. Hedef; tüm dünyada, halkların umudu sosyalizm düşüncesini ve Marksist-Leninist silahlı mücadele veren örgütleri ideolojik ve fiziki olarak tasfiye etmek ve teslim almak. Dünyayı hapishaneye çevirmek. Bütün bunlar, dünya halklarını sınırsız sömürmenin yollarını 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düzlemek, önlerindeki engelleri kaldırmak. Bunun için milyonlarca insanın ölümü üzerinden çürüyen emperyalist sistemin çöküşünü geciktirmeye, ömürlerini uzatmaya ve krizlerini atlatmaya çalışıyorlar. 
Dizginsiz sömürüleri, açık işgalleri, halkları birbirlerine karşı kırdıran çatışma ve düşmanlık yaratan politikaları ile dünyayı bir cehenneme çevirdiler. 


Yaratılan bu tablonun kendilerine karşı bir isyana döneceğinin de farkındadır emperyalistler. Bu yüzden karargâhlarında “...21. yüzyılın ilk otuz yılının geri ülkelerde ortaya çıkacak ayaklanmalarla geçecegini, ekonomik eşitsizliklerin artmasıyla ayaklanmaların önünün alınamayacağını...” söylüyorlar. Bu korkuyu bastırmak için daha çok saldırıyorlar. 21. yüzyıldaki ayaklanmaları, halk kurtuluş savaşlarını başlamadan boğmak, başladığı noktada ise önünü keserek, yayılmadan ortadan kaldırmak ve sindirmek istiyor. Halklara kan kusturan, milyarlarca insanı yoksulluğa, açlığa mahküm eden emperyalistler, halkların yürüttüğü savaş karşısında yenilmeye mahkumdur. Tarihsel, siyasal, bilimsel olarak bu böyle olmak zorundadır. Emperyalizm halkları teslim almayı başaramayacak. Ayaklanmaları ve halk kurtuluş savaşlarını engelleyemeyecek. 


Dünyanın bütün ezilen, sömürülen halkları olarak emperyalizme karşı direnmeye, savaşmaya devam edeceğiz! Böylesine adaletsiz bir “dünya düzeni” karşısında halkların her türlü direnişi ve silahlı savaşı meşru ve haklıdır. 


Emperyalistler tüm çabalarına karşın halkların umudunu yok edememiş, halkları yarınsız, pusulasız bırakmayı başaramamışlardır. Bir düzen ne kadar çürük olsa da, onu yıkmak isteyenler olmadıkça, zor yoluna başvurmadıkça kolay kolay yıkılmaz. Tepeden tırnağa örgütlü ve silahlı olan bu çürüyen düzeni yıkacak olan zor silahlı mücadeledir. Silahlı mücadele bir tercih meselesi değil zorunluluktur. Bu sadece bizim ülkemiz, bizim halklarımız için değil, bütün yeni sömürge halkları için de böyledir. Tarihin ve biliminyasaları diyor ki; 

Emperyalizm Yenilecek, Halklar Kazanacak! 


Zor tarihe sınıfsal bir olgu olarak çıkmıştır. Her sınıfsal şey gibi zor da politik bir içeriğe sahiptir. “Savaş politikanın başka araçlarla devamından başka bir şey değildir. Bir toplumun savaşı mutlaka politik bir durumdan doğar ve politik bir etkenden çıkar, işte bunun içindir ki savaş politik bir eylemdir.” (Savaş üzerine/ Carl Van Clausewitz) 


Bu Düzen Hiçbir Sorunu Çözemez. 
Çünkü Tüm Sorunların Yaratan Bu Düzenin Kendisidir 
Tüm Halk Olarak, Birleşerek, Örgütlenerek, Savaşarak 


Kendi — İktidarımızı 
Kuracağız! 


“İnsanın halkına ve vatanına olan sevgisi, zorluklara karşı verdiği mücadele sırasında ve karşı karşıya kaldığı sefalette ona güçlü bir manevi destek sunar. 
Aynı zamanda halkın düşmanlarindan, fasizmden, gericilikten ve emperyalizmden güçlü bir şekilde nefret etmelisiniz. Kimse, halkın düşmanlarına karşı verilen mücadelede yer almayıp duruma kayıtsız kalmamalıdır.” (Faşizme Karşı 
Birleşik Cephe, Georgi Dimitrov) 


Georgi Dimitrov’un dediği gibi kimse halkın düşmanlarına karşı yürütülen savaşa kayıtsız kalmamalıdır. o Ülkemizin 


peryalizme bağımlı, çarpık kapitalist üretim 


ilişkilerinin hâkim olduğu bir ülkedir. Çarpık kapitalist üretim ilişkileri halkla faşist devlet arasında suni bir denge oluşturmuştur. Oluşan bu suni dengenin halkın lehine kırılması silahlı mücadeleye bağlıdır. Emperyalizmin yeni sömürgesi ülkelerin kurtuluş yolu sadece ve sadece silahlı mücadeleyle mümkündür. 


Kitlelerin örgütlenmesi ile silahlı savaşın örgütlenmesi ve kitle hareketleri ile silahlı mücadele arasında sıkı bağlar vardır. 


Hangi biçimde olursa olsun (ister "iç" ister "ulusal" olsun) savaş belli sınıfların politikalarına dayanır. Mao Zedung'un belirttiği gibi, "...savas siyasettir ve savaşın kendisi siyasi bir eylemdir, eski zamanlardan bu yana siyasi nitelik taşımayan tek bir savaş görülmemiştir." (MAO Seçme Eserler, Cilt 19s 212) 


Her mücadele biçimi silahlı savaşımıza hizmet edecek tarzda örgütlenmelidir. 


* Silahlı mücadele ciddi bir iştir. 
Süreklilik 

Tarihsel kökler 

Kararlılık 

Seçicilik 

Cüret.. 


Biz demokratik halk iktidarını kazanmak için silahlı mücadelenin temel mücadele biçimi olduğunu savunuyoruz. 


Biz şehirlerde ve kırlarda diyalektik bir bütünlük içinde sürecek 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öncü savaşını savunuyoruz. 


Biz uzun süreli bir halk savaşını savunuyoruz. Bu savaşın stratejisi Politikleşmiş Askeri Savaş Stratejidir. 


Ülkemizdeki Savaş Bir Tespit Değil, Devrim Mücadelesinin Kendisidir 


Ülkemizdeki devrim mücadelesi, aynı zamanda silahlı mücadelenin belirleyiciliğindeki bir savaş sürecidir. Bu gerçek, yeni sömürgecilik ilişkileri içinde yer alan ülkemizin ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel yapısının ortaya çıkardığı nesnel bir durumdur. 


Bu yüzden ülkemizde devrim ve iktidar iddiasında olan bir devrimci örgüt, her şeyden önce bu nesnel durumun belirlediği strateji ve taktiklere sahip olmak ve bunu hayata geçirmek zorundadır. 


Ülkemizde, iktidarı hedeflemek, iktidara silahlı mücadele temelindeki bir devrim stratejisiyle ulaşılacağını savunmaktır. Bu ise, oligarşiye karşı silahlı mücadeleyi sürdürmekten, bu mücadeleyi sürekli büyüyen bir doğrultuda geliştirmekten geçer. Oligarşinin saldırılarını göğüsleyebilmenin, halka güven vermenin, zafere ulaşmanın başka bir yolu yoktur. 


Savaş, oligarşinin dayatmasıdır; ama onu bir kez kabul ettiğimizde, bu savaşı kararlı ve radikal bir biçimde geliştirmek, yaygınlaştırmak da bizim için vazgeçilmez bir görevdir. Savaşı kitleselleştirebilmek, devrimci askeri örgütlenmeye kitlelerin akışını sağlayabilmek, güven vermekten, güç olduğunu gösterebilmekten geçiyor. Bu güvenin temelinde de silahlı savaşı yürütmekteki ısrar ve istikrar yatıyor. 


Savaşçı bir örgüt, savaşın bütün savaşlar için geçerli olan nesnel yasalarını, kurallarını öğrenmesi yanında, bunu ülke koşullarına, ülke gerçekliğine uyarlayabilmesi gerekir. Ülke şartlarının doğru tahlili ve buradan çıkarılacak sonuçlar bu açıdan yaşamsal bir öneme sahiptir. 
Halk kitlelerini de savaştıran, giderek onları savaşın asli unsuru haline getirecek olan bir süreç, öncelikle bu noktaların doğru olarak tespit edilmesini, sonrasında ise kararlı ve tavizsiz bir biçimde yaşama geçirilmesini gerektirir. Sadece ülkemizde değil, dünyanın her yerinde M-L'ler ile solun diğer kesimlerini ayıran farklılığın temeli de buradadır. 


CHE'nin de ifade ettiği gibi “Kurtuluşları uğruna mücadele eden halklar için tek çözümün silahlı savaş olduğuna inanıyorum, inançlarıma da bağlıyım. Birçokları bana maceracı der, evet öyleyim. Ama 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farklı tipten bir maceracıyım: Doğru bildiğini savunmak için canini veren türden.” 


Bu Düzen Hiçbir Sorunu Çözemez 
Çünkü Tüm Sorunların Yaratan Bu Düzenin Kendisidir 


Tüm Halk Olarak, Birleşerek, Örgütlenerek, Savaşarak Kendi İktidarımızı Kuracağız! 
Tüm bunlar nasıl düzelecek? 


Bu düzen hiçbir sorunu çözemez. Çünkü tüm sorunların yaratan bu düzenin kendisidir. 


Çözüm tüm halk olarak birleşerek, örgütlenerek, savaşarak halk iktidarını kurmaktadır. 


Çözüm devrimdir, sosyalizmdir. Emperyalistler ve onların yerli işbirlikçileri defedilmeden halkımıza özgürlük, vatanımıza bağımsızlık hakkı yoktur. Bu hak ancak silahlı mücadele ile sağlanabilir. 


“Proletarya, ancak burjuvaziyi silahsızlandırdıktan sonra, tarihsel misyonuna ihanet etmeksizin bütün silahları hurda yığınına gönderebilir. Proletarya şüphesiz bunu yapacaktır ama ancak bu koşul gerçekleştikten sonra, kesinlikle daha önce değil.” (Lenin) 


Bugün de halkımız açlık ve yoksulluk içerisinde ıstırap çekiyor. Emperyalistler açık isgalle ele geçiremedikleri yeraltı yerüstü zenginliklerimizi AKP gibi işbirlikçiler aracılığıyla yağmalıyorlar. Vatanımızın zenginliklerini onlar sömürürken bizim payımıza açlık ve yoksulluk düşüyor. 


Faşizm ile yönetilen bir ülkede, demokratik hakların da kalıcılığı yoktur. Direnişlerle, bedeller ödenerek kazanılan haklar, faşizm tarafından her an geri alınabilir ve yasaklanabilir. Ki Türkiye faşizmi son süreçlerde emekçilerin birçok hakkını başta örgütlenme hakkını gasp etmiştir. Bu durum elbette ki demokratik haklar için mücadele edilmeyeceği, bu alanlardaki olanakların kullanılmayacağı anlamına gelmez. 
Devrimciler bütün alanlarda mücadelenin her türlü imkânlarını değerlendirmeye çalışarak halka politikalarını taşır, halkı iktidar mücadelesinde birleştirmeye çalışırlar. Silahlı mücadele de bunlardan birisidir. 
Faşizmin baskı ve terörü karşısında örgütlenmeleri koruyabilmenin, devrimci mücadeleyi devam ettirebilmenin illegalite ve silahlı mücadeleden başka yolu yoktur. 


Ülkemizde faşizmin karşısında alternatif tek güç, halkın iktidara karşı silahlı savaşını sürdürmek ve tüm milliyetlerden inançlardan emekçi, aydın, yurtsever halk kitlelerini halk kurtuluş cephesi saflarında birleştirmek ve savaştırmaktır. 


Halk Savaşı Halkın Savaşıdır 


Adalet Arayan Halkı, Kendi Gelecekleri İçin Savaştıracak Halk İktidarını Kuracağız! 
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“Herhangi bir ülkenin komünist partisi eğer kendi ülkesinin koşullarını ve durumunu göz önüne alarak, uluslararası proletaryanın ve diğer ülkelerdeki devrimin çıkarlarını odak noktası yaparsa, yani özünde, ruhunda enternasyonalist ise, “bütün ülkelerdeki” devrimlerin gelişmesi, desteklenmesi, güçlendirilmesi için bir ülkede (kendininkinde) “mümkün olanın en fazlasını” yaparsa bu partinin strateji ve taktiği ancak o zaman doğru olabilir.” (Stalin, Strateji ve Taktik) 


Enternasyonalizmi tanımlayacak olursak şunları söyleyebiliriz; dünya proletaryasının ve tüm ezilen halklarının mücadeledeki amaç birliği ve örgütsel birliğidir. İşçi sınıfının tarih sahnesine çıkışından bu yana enternasyonalizmin özü değişmemiştir. 


Enternasyonalizm, ilk kurulduğu dönemden günümüze tabi ki süreç içerisinde hem örgütsel olarak hem de pratik olarak birçok değişiklik yaşamıştır. Ancak günümüzde de çok çeşitli ülkelerde, proletaryanın ideolojik öncülüğü altında sürdürülen, ulusal, sosyal kurtuluş mücadeleleri arasında birlik ve dayanışmanın gerçekleşme imkânı, çok sınırlı olmasına rağmen, devrimcilerin önünde çok önemli bir görev olarak durmaktadır. 


Ne yazık ki, Marksist-Leninistler ve ezilen dünya halkları, III. Enternasyonal'den sonra bir daha enternasyonal düzeyinde uluslararası bir örgütlenmeye sahip olamadılar. Ancak devrim ve sosyalizm için emperyalizm ve işbirlikçilerine karşı savaşanların gündeminde enternasyonalizm hep olmuştur Dünya solunun bugünkü durumu da enternasyonalizmin nasıl şekilleneceği ve enternasyonalizm anlayışının bugünkü pratik mücadelede kendini nasıl ifade etmesi gerektiği soruları hep tartışma konusu olmuştur. 


Kuşkusuz bu soruları cevaplarken enternasyonal örgütlenmelerin tarihine bakılmalı, öğrenmeli, dersler çıkarılmalı ve bunlardan yararlanılmalıdır. Tabi ki enternasyonalizmi yeniden yaratmak tarihtekileri tekrar etmekle mümkün değildir. Yapılması gereken, günümüz koşularının ihtiyaçlarına cevap verecek örgütlenmeleri yaratmaktır. 


Dünya işçilerinin ve emekçi halklarının enternasyonalist muhtevaya sahip örgütlenmelere bugün çok daha fazla ihtiyacı vardır. Ülkeler, halklar, örgütler düzeyinde enternasyonalist ruhu, kültürü, bilinci daha fazla yaygınlaştırmak, öne çıkarmak kaçınılmaz bir görev olarak durmaktadır. 


Günümüz koşullarının ihtiyaçlarına cevap verecek olan örgütlenme “Anti-Emperyalist Cephe”dir. 


" “+ Es 


Dev-Genc members set U.S. Ambassador Robert Komer's car on fire in 1969 while he was visiting an Ankara university campus. 
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Anti-Emperyalist Olamayanlar Enternasyonalist 
Olabilir Mi? 


İşçi sınıfı ve ezilen halkların tüm dünya ölçeğindeki ortak düşmanı emperyalizm olduğuna göre, ortak düşmana karşı ortak amaç ve ruh birliğinde olmak zorunluluktur. 


Enternasyonalizmin özüne ve ruhuna uygun davranacak her parti veya ülkenin anti-emperyalist olması da doğal olarak, olması gerekendir. 

Emperyalizme ve işbirlikçi oligarşilere karşı mücadeleyi gündemlerine almayanların, enternasyonalist olabilmeleri de mümkün değildir. 


Dolayısıyla; bağımsızlık düşüncesini terk etmek, mücadelenin ulusal yanını yok etmek, kendi ülkesi özgülünde devrimi reddetmek anlamına gelir ki, bu nedenle, anti-emperyalist, anti-oligarşik devrimden uzaklaşanların enternasyonalist olabilmeleri söz konusu bile edilemez. 


“Proletaryanın vatanı yoktur” sözü ile “Ya özgür vatan ya ölüm” anlayışı ve bağlı olarak enternasyonalizm çelişir mi? 


Hayır çelişmez. Tam tersine mesele enternasyonalizm olunca bunlar birbirlerini bütünler. Şöyle ki; enternasyonalizmle ulusallık (ulusalcılık-milliyetçilik değil!) enternasyonalizmle vatanseverlik birbirlerinin tamamlayıcısıdırlar. 


Emperyalizm ve proleter devrimler çağında, emperyalizmin gizli ya 


(ONSOLOS 3 KURŞUNLA 
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„ Erim: “Kanunlar göz kırpmadan değişecek; 
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da açık işgali altındaki bir ülkede devrimcilerin enternasyonalist anlamdaki görevi emperyalizmi ülkeden kovmak, bağımsızlığı gerçekleştirmek ve adım adım sosyalizmi inşa etmektir. Nihai zafere kadar, yani kapitalizmi yeryüzünden silip tüm dünyayı proletaryanın vatanı yapana kadar, her devrimcinin ilk görevi budur. 


Bu yanıyla “Ya özgür vatan ya ölüm” sloganıyla “proletaryanın vatanı yoktur” sözü celigmez. Gunumuz koşullarında kastedilen “vatan” kavramı, burjuvazinin ulusal pazarı için çevirdiği çitlerden oluşan vatan değil, Marksist-Leninistlerin nihai zafere giderken önündeki engeli, yani emperyalizmi ülke dışına çıkararak elde edilecek 


Marksist-Leninistlerin “vatan” sevgisinden ne anlaşılmalıdır? 


Marksist-Leninistlerin vatan ve vatanseverlik kavramlarını kullanması ya da vatan sevgisini çeşitli biçimlerde ifade etmesi, solun bazı kesimlerince eleştirilmişti. 


Sol bu konuda da yüzeysel ve dar bakış açısının sonucu olan bir kısırlık yaşıyor. Devrimcilerin vatan sevgisi “vatan, millet, sakarya” edebiyatı ile ilişkilendirilemez. Asıl eleştirilmesi gereken emperyalizmin işgali altındaki bir ülkede, vatanseverlik duygusunun ve bilincinin devrimciler tarafından propaganda edilmesi ve geliştirilmesi gerekirken, bunu işbirlikçilerin ve faşistlerin demagojik olarak kullanabiliyor olmasıdır. Esasen buna izin veren, on yıllardır “vatan” kavramından ve söyleminden uzak duran soldur. Oysaki en güçlü sesimizle “Bu vatan bizim!” diyebilmeliyiz. 
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Proleter enternasyonalizminden zerre kadar taviz vermeden kendi ülkemizde devrimi gerçekleştirebilmek için, vatan sevgisini devrime ve sosyalizme bağlı. 


Türkiye devrimci hareketinin enternasyonalizm anlayışı ve tavır alışı hakkında ne söylenebilir? 


Türkiye devrimci hareketi, enternasyonalist damarı güçlü bir hareket olarak gelişmiştir. Enternasyonalist damarının güçlülüğü, anti-emperyalist yanının son derece güçlü olmasının sonucudur. Devrimci hareketin, 1960'lar sonundaki yazı ve konuşmalarına bakıldığında, Vietnam'dan Kuba'ya, Falkon'dan Çin'e dünyanın neresinde olursa olsun emperyalizme karşı surdurulen mücadelenin kendi mücadeleleriyle özdeş tutulduğu görülür. Keza Filistin hareketiyle kurulan bağda bu enternasyonalist ruhun bir yansımasıdır. 


Parti-Cephe çizgisi enternasyonalizmi, emperyalizme dünyanın her yerinden darbeler vurmak ve en başta kendi ülkesindeki devrim mücadelesini geliştirmek olarak kavramıştır. 


Mahirler'den bu yana Cepheliler, dünya halklarına, devrimcilerine yönelik tüm emperyalist saldırıları protesto etmeyi, emperyalizme çeşitli biçimlerde tavır almayı görev bilmişler, her emperyalist saldırıda, emperyalizme karşı silahlı silahsız eylemler yapılmış, halklarla dayanışma içinde olunmuştur. 


Enternasyonalizm ve ulusallık bağlı nasıl kurulabilir? 


Tutarlı enternasyonalistler, Marks'ın “proleteryanın vatanı yoktur” deyişini (zaman ve mekân kavramlarını görmezden gelerek) papağan gibi tekrarlayarak, kendi ülke sınırları içindeki devrimci görevlerinden kaçınanlar değil bizzat öncelikli görevlerinin kendi ülkelerinde devrimi gerçekleştirmek olduğunu bilenlerdir. 


Stalin, bu diyalektik bütünlüğü şöyle ifade ediyor; 


“Herhangi bir ülkenin komünist partisi eğer ... kendi ülkesinin koşullarını ve durumunu göz önüne alarak, uluslararası proletaryanın ve diğer ülkelerdeki devrimin çıkarlarını odak noktası yaparsa, yani özünde, ruhunda enternasyonalist ise, “bütün ülkelerdeki” devrimlerin gelişmesi, desteklenmesi, güçlendirilmesi için bir ülkede (kendininkinde) “mümkün olanın en fazlasını” yaparsa bu partinin strateji ve taktiği ancak o zaman do.ru olabilir.” (Strateji ve Taktik, Aktaran: Hayatın İçindeki Teori-Cilt 2, Sayfa: 184) 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Savaşın ulusal ve sınıfsal planda yürütülmesinden ne anlaşılmalıdır? 


Enternasyonalizm ve ulusallık arasındaki bu diyalektik basın kurulması, enternasyonalistlere kendi ülkelerinde “mümkün olanın en fazlasını” yapmalarını emrederken, ülkemiz koşullarında bu görevin anti-emperyalist, anti-oligarşik devrimin gerçekleştirilmesi olduğunu gösteriyor. Ve bu mücadele, bu özgünlüğünden dolayı hem sınıfsal hem de ulusal planda yürümek zorundadır. 


Mahir Çayan, devrim mücadelesinin yürütülüşü açısından şu özgünlüğe dikkat çekmiştir yıllar önce; 


“Oligarşi içinde bizzat emperyalizm yer aldığı için, devrimci savaş sadece sınıfsal planda yürümeyecektir. Savaş, sınıfsal ve ulusal planda yürüyecektir. 
Şüphesiz oligarşik devlet cihazının militarize gücü yetersiz kalıp, Amerikan ordularının açıkça savaş içinde yer almasına kadar sınıfsal yan ağır basacaktiene 


Enternasyonalizm deyince tek cümlede ne söylenebilir? 


Che'nin dediği gibi; “Dünyanın herhangi bir köşesinde ezilenlere, sömürülenlere atılan tokadın acısını yanağında hissetmektir...” 


Sonuç olarak, ulusal sınırları yıkmak için öncelikle kendi ülkemizdeki emperyalizme ve oligarşiyi kovmalıyız. Ve yine milliyetleri ortadan kaldırmak için tüm ulusların kendi kaderlerini tayin haklarını saglamalıyız; sınıfları ortadan kaldırmak için proletaryanın iktidarını kurmalıyız. 
Evet, millilik ve enternasyonalizm ilişkisini doğru kurmuş bir sol dünya halkları ile dayanışma “Ya Özgür Vatan Ya Ölüm” şiarı ve kararlılığıyla sosyalizme ve komünizme yürüyen soldur... 


Biz bugüne kadar hep bu çizgide olduk. Ve hep ML çizgide olacağız. 
Bu çizgiden bir nokta dahi sapmadan önderlerimiz Mahir ve Dayı'nın yolunda yürüyeceğiz. 


Yaşasın Enternasyonalizm! 
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ANTİ-EMPERYALİST, ANTİ-FAŞİST OLMAK 
SONUNA, SONSUZA SONUNCUMZA DEK 
MARKSİST-LENİNİST İDEOLOJİYİ SAVUNMAKTIR! 
DÜNYANIN NERESİNDE OLURSAN OL 
ANTİEMPERYALİST ANTİFAŞİST OLMAK 

SİLAHLI MÜCADELE VERMEKTİR! 


“Emperyalizmin olanaklı en kısa tanımını yapmak gerekseydi, emperyalizmin kapitalizmin tekelci aşaması olduğunu söylerdik. Bu tanımlama temel öğeyi içermiş olurdu; çünkü bir yandan mali sermaye, birkaç tekelci büyük bankada yoğunlaşmış ve tekelci sanayi gruplarının sermayeleriyle iç içe geçmiş banka sermayesidir; öte yandan, dünyanın paylaşılması da, herhangi bir kapitalist devletçe el konmamış bölgelere kolayca yayılan sömürge politikasından, tamamıyla paylaşılmış olan. Yeryüzüne tekelci bir şekilde egemen olma sömürge politikasına geçiştir.” (Lenin Seçme Eserler 5 - 5.91) 


Lenin emperyalizmin kapitalizmin en yüksek aşaması olduğunu belirtir. 
Emperyalizm aynı zamanda sosyalizmden önce yaşanan son evredir. 


Devrimin arifesidir. Kapitalizmin serbest rekabetçi dönemi sona ermiş, artık tekelci dönem başlamıştır. 


Emperyalizm tüm dünya halklarının baş düşmanıdır, Halkların katilidir. Bugün dünyada kendi devrimci, demokrat, ilerici diyen herkes anti-emperyalist olmak zorundadır. Devrimci olabilmenin koşulu antiemperyalist olmaktır. Anti-emperyalist, anti-faşist olmayan devrimci olamaz, anti-emperyalist, anti-faşist olmayan halklar için mücadele edemez savaşamaz. Emperyalizm ülkemiz yerli işbirlikçisi oligarşi ile halklarımızı sömürürken açlığı yoksulluğa mahküm ediyor. Oligarşi emperyalizme işbirliği yaparken faşizm halklara zulmediyor, katlediyor. 
Bugünün dünyasında, dünyanın Türkiye'sinde anti-emperyalist olan, anti-faşist olanlar gerçek devrimcilerdir. 


Neden Anti-Emperyalist Olmak Zorundayız! 


Çünkü 


Dünya halklarının baş düşmanı, baş çelişkisi emperyalizmdir. Ülkemizde açlığın sorumlusu emperyalizmdir; 53 milyon yoksul, 11 milyon aç insanın olduğu bir ülkede yaşıyoruz. 
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"dee EAS ionis DEFOL ag ALK CEPHESI 


100 


devrimci sol 


Emperyalizm yalnızca ülkemiz halkları için değil tüm dünya halkları için tehlikedir, düşmandır. Irakta 500.000 çocuğun, ölen milyonlar arasından yalnızca 500.000 çocuğun katili emperyalizmdir. Vietnam'da bir halkı tonlarca bombalarla katleden, bir vatan toprağını işgal eden emperyalizmdir. 


Dünya halklarının emperyalizmden nefret etmek için milyonlarca sebebi vardır. Her birimizin, her insanın tek tek kişisel hesabı vardır emperyalizmle. Şehirlerin, ülkelerin hesabı vardır emperyalizmle. İşçi sınıfını fabrikalarda bile bile ölüme göndermiştir. Birinci paylaşım savaşında, yaklaşık 20 milyon, ikinci paylaşım savaşında 66 milyon insanı katletti. Dünyadaki tüm halk kurtuluş savaşlarını tek bir elden ezmek için saldırırlar. Tunus, Mısır, Libya, Suriye'de dökülen her damla kanın sorumlusudur. Akdeniz'i göçmen mezarlığına çeviren emperyalizmdir. 
IŞID gibi bir örgütü yaratıp, canice cinayetler işleyen emperyalizmdir. 
Çocukları uyuşturucuya alıştırılan milyonlar emperyalizmden nefret etmek zorundadır. 


Tüm bunlar yüzünden anti-emperyalist olmak zorundayız. 
Anti-Emperyalist olmak zorundayız çünkü 

- Amerikan emperyalizmi açlık yoksulluk zulüm demektir. 
- Amerikan emperyalizmi borçlanma demektir. 

- Amerikan emperyalizmi işbirlikçileştirme demektir. 

- Amerikan emperyalizmi tecrit demektir. 


- Amerikan emperyalizmi halkı uyutmak demektir. 
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- Amerikan emperyalizmi madenlerimizin calinmasi demektir. 
- Amerikan emperyalizmi HES demektir. 
- Amerikan emperyalizmi elektrik zammı demektir. 
- Amerikan emperyalizmi teslimiyetçilik, tasfiye, uzlaşma demektir. 
- Amerikan emperyalizmi mahallelerimizde yozlaşma demektir. 
- Amerikan emperyalizmi şeker fabrikalarımızın satılması demektir. 
- Amerikan emperyalizmi tarımın, hayvancılığın ölmesi demektir. 
- Amerikan emperyalizmi işgal demektir. 


- Amerikan emperyalizmi gazetecilerin, aydınların, sanatçıların dize getirilmesi demektir. 


- Emeğimizin çalınmasıdır. İşçi Katliamlarıdır. Yoksulluktur. 
Yozlasmadır. İşbirlikçiliktir. Halka Korku Salmaktır. Iskencedir. 


İnfazdır. Hırsızlıktır. Tekellerdir. Sömürüdür. Medyadır. Halkın akan gözyaşının akan kanının sorumlusudur. Askerdir, polistir. Savaştır, katliamdır. Sermayedir. Üslerdir. Zulümdür. 


Sürgündür... 


102 


devrimci sol 


ANTİ-EMPERYALİZM, EMPERYALİZME KARŞI BAĞIMSIZLIK SAVAŞI VERMEKTİR! EMPERYALİZMİN TÜM SÖMÜRGE YÖNTEMLERİNE VE POLİTİKALARINA KARŞI SAVAŞMAKTIR! BAYRAĞINDA ORAK ÇEKİCİ TAŞIMAK VE ONU GÖKLERE ÇIKARTMAKTIR! 
ANTİ-EMPERYALİST OLMAK SİLAHLI MÜCADELE VERMEKTİR! 


Anti-emperyalist olmak; Marksizm-Leninizm'dir. Emperyalizmin ideolojik, ekonomik, politik, sosyal, kültürel, askeri ve her türlü kuşatmasına karşı, Marksizm- Leninizm ilkelerini esas alarak cepheden savaşmaktır. 


- Anti-emperyalist olmak; emperyalizme karşı bağımsızlık savaşıdır. 
Emperyalizme karşı bağımsızlık, faşizme karşı demokrasi, kapitalizme karşı sosyalizmdir. 


- Anti-emperyalist olmak; halkını ve vatanını sevmektir. Ulusunun onurunu emperyalizme karşı savunmaktır. 


- Anti-emperyalist olmak; ortak düşman Amerika demektir. Amerikan emperyalizmine karşı savaşmaktır. 


- Anti-emperyalist olmak; G7, G20, IMF, NATO, BM, DÜNYA BANKASI gibi tüm emperyalist kuruluşlara karşı mücadele etmektir. 


- Anti-emperyalist olmak; Greenpeace, UNICEF gibi emperyalistlerin doğrudan kurumu olan ya da destekledikleri tüm sahte yardım kuruluşlarına karşı etkili bir mücadele yürütmektir. 
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- Anti-emperyalist olmak; ulusların kendi kaderlerini tayin hakkını savunmaktır. 


- Anti-emperyalist olmak; hiçbir koşulda emperyalizmle ve işbirlikçileriyle uzlaşmamaktır. 


- Anti-emperyalist olmak; emperyalizmin hegemonyasına karşı mücadele edenleri teslim almak için, inkar imha asimilasyon politikalarına, 


ilan edilen “terör listelerine”, “anti-terör yasalarına” ve “para ödüllerine" karşı mücadele etmektir. 
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ANTI-EMPERYALIZM, FAŞİZME KARŞI DEMOKRASİDİR; 


Anti-emperyalist olmak; anti-faşist olmaktır. Irkçılığa, milliyetçiliğe, şovenizme karşı mücadele etmektir. 


-Anti-emperyalist olmak; faşizme karşı, halkın ekmek, adalet kavgasını örgütlemektir. Faşizme vurmak, halkın umudunu büyütmektir. 


FAŞİZM: Tekelci burjuvazinin en gerici, en şovenist, en katliamcı ve saldırgan kesiminin açık baskıcı, kan dökücü diktatörlüğüdür. 


Ülkemiz emperyalizmin yeni sömürgesi bir ülkedir ve yönetim şekli faşizmdir. Faşizm halka karşı yasalar yoluyla baskı, zor, işkence ve şiddettir. Faşizm temel hak ve özgürlüklere saldırıdır. Faşizm yasa devletidir. Yasalarla halkı baskı altına alarak yönetme şeklidir. Faşizmde bütün saldırıların baskıların temelinde yasalar vardır. AKP iktidarı uyguladığı faşizmde yasalar yoluyla meşruluk kazanmaya çalışırken halkımızı da korku ile sindirmeye çalışır. Faşizm katleder. Faşizm işkencecidir. Faşizm uyguladığı baskı ile korku yaratır. Faşizm çocuk katilidir. Faşizm insanlık dışıdır. 


Bugün devrimci olabilmek için, kendine devrimci, demokrat ilerici aydın diyen herkesin anti-faşist olması gerekiyor. Faşizme karşı mücadele insan olmanın onurunu savunmaktır. Faşizme karşı mücadele halkın haklarını savunmaktır. Faşizme karşı mücadele katliamların hesabını sormaktır. Faşizme karşı mücadele işkencelerin hesabını sormaktır. 


Bugün anti-faşist olmak faşizme karşı demokrasi mücadelesi vermektir. 


- Anti-faşist olmak, eli kanlı işbirlikçi AKP'ye karşı olmaktır. 
- Anti-faşist olmak halk düşmanlarına karşı savaşmaktır. 

- Anti-faşist olmak faşizmin yasalarını tanımamaktır. 

- Anti-faşist olmak sınıfsal bakmaktır. 

- Anti-faşist olmak hain, işbirlikçi, ajan olmamaktır. 


- Anti-faşist olmak oligarşinin teslim alma politikasına karşı savaşmaktır. 


- Anti-faşist olmak faşizmin tüm kurumlarını ve politikalarını reddetmek, ideolojik olarak mahküm etmektir. 


- Anti-faşist olmak faşizme karşı dayanışmayı ve mücadeleyi örgütlemektir. 


- Anti-faşist olmak faşizme karşı birlik olmaktır. 
- Anti-faşist olmak oligarşiye karşı olmaktır. 
- Anti-faşist olmak vatansever olmaktır. 


- Anti-faşist olmak halkların kardeşliğini savunmak ve onun için mücadele etmektir. 


- Anti-faşist olmak anti-faşizmin ilkelerine uygun devrimcilik yapmaktır. 


- Anti-faşist olmak, yeni Hitlerlere, yeni Mussolonilere barikat olmaktır. 


- Anti-faşist olmak, ırkçılığa, yabancı düşmanlığına karşı mücadele etmektir. 


- Anti-faşist olmak, ırkçılığa, şovenizme karşı çıkmaktır 


- Anti-faşist olmak, linç saldırılarına, halkların birbirine karşı düşmanlaştırılmasına sessiz kalmamaktır. 


- Anti-faşist olmak, halk için demokrasi istemektir. 
- Anti-faşist olmak, "Kahrolsun faşizm" diyebilmektir. 


- Anti-faşist olmak, “Faşizme karşı omuz omuza" deyip, mücadele 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etmektir. 
- Anti-faşist olmak, düşünce ve inanç özgürlüğünü savunmaktır. 


- Anti-faşist olmak, halkların kardeşliğini istemektir. 


- Anti-faşist olmak, toplama kamplarına, işkenceye, baskılara dur diyebilmektir 


- Anti-faşist olmak, "bütün ırkçı-faşist partiler kapatılsın!" diyebilmektir 


- Anti-faşist olmak, Kürt halkının özgürlüğünü istemektir 


- Anti-faşist olmak, Alevi halkın inançlarının özgürlüğünü savunmaktr. 


- Anti-faşist olmak katledilen çocuklarımızı hesabını sormaktır. 


- Anti-faşist olmak faşizme faşizm diyebilmektir. Faşizme faşizm diyemeyenler anti-faşist olamazlar. 


Silahlı mücadele emperyalizme ve politikalarına karşı savaşmaktır. 
Silahlı mücadele emperyalizmin işbirlikçisi olan iktidarlara karşı savaşmanın tek yoludur. Bir iktidar, o iktidar ki yüzyıllardır sömürenlerin elinde halka açlık yoksulluk reva reva görülüyor, bir iktidar ki 


İki sınıf vardır, ezen ve ezilen, v savaş iki sınıftan birinin iradesinin kabul edilmesidir, 


emperyalizm ve haklar arasındaki savaşta, emperyalizm ezen, halk ezilendir. Dünyada ve ülkemizde insanlar açlıktan ölüyor, göç yollarında Akdeniz'de, Egede, tırların kasalarında emperyalizmin savaş ve sömürü politikası sonucunda katlediliyorlar. 


Anti-emperyalist ve anti-faşist olmak tüm dünyada doğruyu savunmaktır. Anti-emperyalist, anti-faşist olmak Marksist-Leninist ideoloji ile savaşmaktır. Antiemperyalist olma emperyalizme karşı bağımsızlık istemektir. Antifaşist olmak faşizme karşı demokrasi mücadelesi vermektir. 
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E EMPERYALIZME KARŞI DIRENE DIRENE 
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Türkiye faşizmi her gün halka ve devrimcilere saldirmakta. Amaçları halkı tamamen teslim almak, direnişleri bitirmektir. Faşizmin bu saldırılarına teslim olmuyor, direniyoruz. 


Her alanda faşizm saldırıyor, bunun karşısında her alanda devrimciler de direniyor. Avukatlar, öğretmenler, akademisyenler, işçiler, sanatçılar, mimarlar ve her alanda süren direnişler faşizmin baskılarından istediği sonucu alamadığını ve alamayacağını gösteriyor. Bu direnişler 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halkta umut yaratıyor. Bugün susan halklar yarın bu direnişler sayesinde kendi gücünün farkına varacak ve başkaldıracaktır. 


Süren direnişleri tanıyalım; 


Grup Yorum; Grup Yorum 34 yıldır devrimci müzik yapan, halkın yanında olan devrimci bir müzik grubudur. Konserlerinde milyonları bir araya getiren Grup Yorum her dönem hapishanelere atılmış, üyeleri hakkında yürütülen onlarca soruşturma olmuştur. Grup Yorum üyeleri bugün Süresiz Açlık Grevinde. 17 Mayıs tarihinde, konser yasakları kaldırılsın, terör listeleri kaldırılsın, İdil Kültür Merkezi basılmasın, tutuklu Grup Yorum üyeleri serbest bırakılsın, hakkımızda açılan tüm davalar düşürülsün talepleri ile Açlık Grevi direnişine başladılar. Grup Yorum'un tutuklu bulunan 5 üyeside bulundukları hapishanelerde bu direnişe katıldılar. Grup Yorum üyelerine yönelik zorla müdahale işkence yöntemi tehditlerinde bulunuldu. Grup Yorum'un direnişi kararlılıkla sürüyor, hep birlikte zafere taşıyacağız. 


Mustafa Koçak; Mustafa Koçak yol ortasından kaçırılarak gözaltına alındı ve 12 gün boyunca gözaltında işkence yapıldı. Bu 12 gün boyunca kendisinden işbirlikçilik yapması istendi. Arkadaşları hakkında 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ifade verilmesi istendi. Eger kabul etmezse ona bir daha gün yüzü göstermeyeceklerini söylediler. Ona her türlü iskenceyi yaptılar, hamile kız kardeşine tecavüz edeceklerini söylediler. İşbirlikçilik yapmak onursuzluktur, Mustafa Koçak bu onursuzluğu kabul etmeyip işbirlikçilik yapmayacağını söyledi. Mahkemede ise Mustafa Koçak hakkında itirafçı Berk Ercan'ın ifadeleri sonucunda ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Berk Ercan'ın verdiği ifadede savcının cezalandırılması eyleminde silahın Mustafa Koçak tarafından verildiği söyleniyordu. Bu hiçbir zaman kanıtlanamadı. Bunun dışındaki diğer iddialarda çürütüldü. 
Ancak tüm bunlara rağmen Mustafa Koçak'a işbirlikçiliğini kabul etmediği için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Mustafa Koçak bu adaletsizliği kabul etmeyerek, 3 Temmuz 2019 tarihinde adil yargılanma talebi ile ölüm orucuna başladı. Mustafa Koçak'a yönelikte zorla müdahale tehditleri yapılmakta. Zorla müdahale ile direnişi bitirmek, daha fazla adaletsizliğin teşhir olmasını istemiyor faşizm. 


Yüksel Direnişi; 2016 yılında OHAL ilan edilmesiyle birlikte binlerce memur sorgusuz sualsiz işinden atıldı. Haklarında verilen birkaç ifade, polis raporu veya istihbarat ifadeleri yeterli oldu. Bunun karşısında susan, teslim olanlarda oldu ancak direnenlerde oldu. İlk olarak Nuriye Gülmen 8 Kasım 2016 tarihinde elinde "İşimi Geri İstiyorum" yazılı bir dövizle çıktı Yüksel Caddesi'ne. Nuriye Gülmen'in ardından başka direnişçilerde bu direnişte yerini aldı ve direniş büyüdü. Faşizme karşı hakkını aramak isteyen memurların direniş alanı Yüksel Caddesi oldu. 8 Kasım 2016 tarihinden bu yana Yüksel Direnişe sürüyor. Her gün, günde iki defa açıklama yapılıyor, işimizi geri istiyoruz sloganları yankılanıyor Yüksel'de. Günde iki defa direnişçiler işkence ile gözaltına alınıyor. Bazen söyledikleri bir cümle, bazen bu cümleyi dahi bitiremeden gözaltına alınıyorlar. Direnişçiler tutuklanıyor, işkence görüyor, tehdit ediliyor, taciz ediliyor. Bütün bunlara rağmen Yüksel Direnişi kararlılıkla sürüyor ve halkı direnişe çağırmaya devam ediyor. 


Kezban Ana; Armutlu mahallesinde bulunan Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi polis tarafından basılıp talan edilmişti. Polis burada ortaliga işeyerek halk düşmanlığını bir kez daha göstermişti. Alevilerin ibadethanesi olan cemevine polisin işemesini teşhir eden derneğin başkanı Zeynep Yıldırım daha sonra yapılan operasyonla tutuklandı. 
Zeynep Yıldırım'ın annesi Kezban Anamız bunun üzerine direnişe geçti. 
Her gün Armutlu Cemevinde adalet talebini haykırıyor, "Kızım Zeynep 
Yıldırım değil, Cemevine işeyenler tutuklansın" diyor. Kezban ana 82 
yaşında ve direniyor. Anadolu'da direnişin yaşı yok. 7'den 70'e, 70'ten 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- 82'ye direniyoruz. AKP fa- 

OTURMA şizminin değerlerimizi aşa- 

EYLEMİMİZİN , gılamasına izin 
69.GÜNÜ | vermiyoruz. 


Alev Şahin; Halkın mimarıdır Alev Şahin. Düzce'de işi gereği çürük inşaatlar yapanlara kestiği cezalardan dolayı hakkında işlem yapıldı ve işinden atıldı. Çünkü ceza kestiği şirket AKP taraftarıydı. Halkı çürük evlerde oturtan, depremlerde katleden onlardır. Alev Şahin bu adaletsizliği kabul etmeyerek... Tarihinde direnişe başladı. Çalıştığı şehirde gericilerin yoğun olduğu bir şehir ve orada bir tek Alev Şahin direniş örgütlüyor. Öyle ki Düzce Valisi Alev Şahin için özel eylem yasağı kararı çıkartıyor. Alev Şahin kendisini sadece yaptığı oturma eylemiyle de sınırlamıyor. Yüksel Direnişine katılıyor, Mimar-Mühendislerin örgütlenmesi olan TMMOB'u göreve çağırmak için orada eylem yapıyor. Direnişi büyütmek, direnenleri çoğaltmak için çalışıyor. 


TAYAD Adalet Nöbeti; TAYAD'lı Aileler (Tutuklu ve Hükümlü Ailelerin Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği) çocuklarına verilen cezaları kabul etmeyerek her gün Gazi Mahallesinde Adalet Nöbetindeler. Haftanın iki günüde Kezban Ana'nın yanında direnişteler. Son süreçte yüzlerce devrimci tutuklanmış ve hukuksuz bir şekilde ağır cezalar almışlardır. Faşizm devrimcileri, devrimciliği hapishanelerle, ağır cezalarla bitirebileceğini sanıyor ancak yanılıyorlar. Hem hapishanelerde hem dışarıda direnişler sürüyor. Tutuklu ve hükümlülerin aileleri de dışarıdan direnen tutsaklara destek çıkarak, direnişin bir parçası olarak yerini alıyorlar direniş saflarında. 


Ankara TAYAD Süresiz Açlık Grevi; TAYAD'lı Ailelerin bir başka direniş mevzisi ise Ankara'dır. Ankara TAYAD'lı Aileler adalet için, adil yargılanma hakkı için direnen, ölüm orucunda olan Mustafa Koçak'ın direnişini desteklemek için Süresiz Açlık Grevinde başladılar. 
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Sürekli Faşizme Karşı Sürekli Direniş; Hapishanelerde artan baskılara karşı devrimci tutsaklar Temmuz 2016'da Sürekli Faşizme Karşı Sürekli Direniş adı altında bir direniş başlattılar ve bu direniş bugüne kadar aralıksız bir şekilde sürmektedir. Bu direnişin içerisinde birçok direniş yöntemleri var ve bu direniş sayesinde hapishanelerdeki birçok hak kazanılmıştır. Verilmeyen kitaplar, dergiler verilmiştir, yaptırılmayan görüşler, sohbet hakkı verilmiştir ve buna 


benzer birçok hak verilmiştir. Bunu sağlayan direnişin gücü olmuştur. 


Oturum Hakkı İçin Direnişler; Avrupa'nın bazı ülkelerinde devrimcilere yönelik bir politika olan oturum hakkının engellenmesini kabul etmeyerek süren direnişler var. Oturum hakkını shaip olmasına rağmen, hatta daha önce elinde olmasına rağmen bu hak devrimcilerin elinden alınarak teslimiyet dayatılıyor. Açıktan açıklıyorlar; devrimci düşüncelerinizden dolayı oturumunuz iptal edilmiştir diyorlar. Oturumunu istiyorsan düşüncelerinden vazgeçeceksin diyorlar. Bunu elbette kabul edilemez. Buna karşı Almanya, Fransa, Belçika ve İngiltere'de süren direnişler var. 


Mahir Kılıç; Kendisini her firsatta solcu bir parti olarak tanımlayan CHP'lı belediye tarafından işinden atıldı Mahir Kılıç. Mahir Kılıç buna karşı direnişe geçti. Bugün sürdürdüğü direniş Mahir Kılıç'ın üçüncü direnişidir. Daha öncede aynı taleplerle direnmiş ve kazanmıştir. Ancak fasizm kosullarinda hiçbir hak kalıcı değildir diyoruz. CHP'de bu düzenin partilerindendir ve sözünde durmayarak, kazanılmış hakkı vermeyerek Mahir Kılıç'ı işe geri almamıştır. Mahir Kılıç daha sonra direnişini CHP 
Genel Merkezi önüne taşımıştır. Burada süren direnişte söz verilmesi ve anlaşmanın yapılmasından sonra sonlandırıldı. Ancak bu sözün verildiği dönem seçim süreciydi ve CHP bu süreçte kapısının önünde direnişi bitirmek için bunu yapmıştı. Seçimden sonra verilen sözler unutuldu. Bunun üzerine Mahir Kılıç kendisine söz verenlerin kapısının önünde direnişini 3. kez sürdürüyor. Mahir Kılıç CHP İstanbul İl Merkezi önünde açlık grevi ile direniyor. 


Türkan Albayrak; Direnişler birbirinden güç alarak gelişiyor. Bu direniş Türkan Albayrak'ın ilk direnişi değildi. Daha öncede işinden atıldığı için direnmiş, açlık grevi yapmış ve zafere ulaşmıştı. Nuriye Gülmen Yüksel Caddesinde direnişe başlarken Türkan Albayrak'ı örnek aldığını açıklamıştı. Türkan Albayrak ise bugün tekrar alanlara çıkıp işi, ekmeği ve onuru için direndiğinde Nuriye Gülmen'i örnek aldığını söylüyordu. 
Direnmenin ruha işlenmesinin örneğidir Türkan Albayrak. Faşizm koşullarında kazanılmış hakların hiçbiri bir ömür boyu sürecek diye bir garanti yoktur. Türkan Albayrak'ta daha önce kazandığı direnişleri olmuştur. Bugün tekrar işinden ekmeğinden edilmiştir. Ancak bunu kabul etmeyerek her hafta cuma günleri alanlarda oluyor. Gözaltılara, işkencelere rağmen direniş alanları terk edilmiyor. 


Avukatların Adalet Nöbeti; Halkın Avukatlarına son mahkemelerinde toplam 159 yıl ceza verildi. Bu verilen cezalar faşist devletin emri ile verilmiştir. Mahkemede serbest bırakılan avukatlar hakkında birkaç saat içerisinde aynı mahkeme heyeti tarafından tekrar tutuklama kararı çıkarıldı. Yani daha hapishaneden çıkamadan tekrar tutuklandılar ve ardından devrimci avukatları serbest bırakan mahkeme heyeti başka bir yere gönderildi. Bundan öncede halkın avukatları üzerinde artan baskılara karşı dışarıdaki avukatlar Çağlayan Adalet Sarayı önünde Adalet nöbetine başladılar. Bu direniş her hafta perşembe günü devam etmekte. Halkın Avukatları 'Adalet Sarayı' önünde adaletsizliği teşhir ediyorlar. 
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Bakırköy Direnisi; Bakırköy meydanında her hafta pazartesi günü Nursel Tanrıverdi ve Selvi Polat adında iki ögretmen direniyor. Onlarda AKP faşizminin çıkardığı KHK'larla (Kanun Hükmünde Kararname) isinden atılan iki öğretmendir. Her hafta işkence ile gözaltına alınıyorlar. 
Haklarından kararlar çıkarıyor AKP faşizmi. Meydana yaklaşmama kararı çıkartarak direnişi bitirebileceğini sanıyor. Ancak kimse AKP'den izin istemiyor direnmek için. Meşruluğumuz var diyerek her hafta alana çıkıyor iki öğretmen. 


Bu direnişlerin her biri AKP faşizminin hiçbir alanda halkı, devrimcileri teslim alamadığını gösteriyor. AKP'nin politikalarının sonuç vermediğini gösteriyor bu direnişler. Birçok yerde sonuç alsa da devrimcilerin olduğu yerde, direnme geleneğinin olduğu yerde halkı teslim alamıyor AKP faşizmi. 


Her direniş zaferle sonuçlanacak diye bir garanti yok. Ancak zaferi kazanacak ancak ve ancak direnenlerdir. Direnmezsek zaten baştan kaybetmiş sayılırız. Direnmemek tam da faşizmin istediğini yapmaktır. 
Baskılara ses çıkarmamaktır. Onursuz bir yaşamı tercih etmektir. Bizlere dayatılan yaşam budur. Onursuz bir yaşam dayatılıyor bize bu düzen tarafından. Bunu elbette kabul edecek değiliz ve her alanda direniyoruz. Direndikçe güçleniyoruz. 


Bugün bu direnişler tek bir çatı altında toplanıyor. Hedef bu direnişleri büyütmek, daha fazla di- 


renişler Oo yaratmak. Çünkü 

ülkemizde haksızlığı uğrayan sa- M 

dece yukarıda sayılan isimler de- f AYRAKIN 
E I PN DİRENİŞİNİN 1. YILINI 

Sildi. Tüm halk adaletsizliği MA SELAMLIYORUZ 

yaşıyor. Adaleti sağlamakta bu dü- pİRENİŞLER MECLİSİ J 

zenin mahkemelerinde değil so- ¿y | 

kaklarda, direnişlerle 

kazanılacaktır. 


Direne Direne Kazanacağız! 


Zafer Direnen Emekçinin Olacak! 
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